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Is er niet overal licht? De schrijvers in deze aflevering van LOGO zien het in 
kunst, in films, in raps, in protesten, maar veel in mensen, de jonge genera-
tie, en denkers. Terwijl het licht overal is – kijk om u heen – het ligt in de vele 
dingen altijd opgesloten. Het is niet gemakkelijk licht te zie waar zwartheid 
lelijkheid en geweld de overhand hebben, maar het op te sporen, gaat de leer 
van de Christus daar niet in op?
Daar is moed voor nodig. Een scherp, lichtgevoelig oog, dat door een werk-
zaam hart werd schoongespoeld. Licht zien, is licht geven. Steun en een 
vriendelijke hand, warmte en wat begrip. Ik heb het vaak: mijn gebrekkig oog 
dat geen licht ziet. Ik heb het vaak: het hart een beetje dof en hier en daar wat 
afgestompt. Dat is mijn tweestrijd. Daar, vanbinnen. Ver weg zie ik het oplich-
ten; het groeit. 
Ik geef niet op.

De redactie
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MMensen die heel veel denken worden 
door een deel van de bevolking bewon-
derd, en de rest moet er erg van zuch-
ten. Natuurlijk zoeken deze denkende 
mensen vaak het gezelschap van andere 
denkers en zo ging het ook met mij. 
‘Jongen,’ zei mijn vader steeds, ‘je denkt 
te veel. Ga lekker buiten spelen.’ Maar 
ja, dat interesseerde me niet. Ze konden 
nog zo leuk zeggen dat het gezond was, 
en dat je er veel beter uitzag als je veel 
buiten speelde, maar mijn echte vrien-
den en ik zaten liever binnen en wissel-
den denkbeelden uit. Dat was al zo op 
mijn tiende. Voor die tijd voelde ik me 
erg eenzaam, want mijn broers waren 
wél buitenspelers. Ik tekende veel, en ik 
las natuurlijk, maar toen ik mijn mede-
denkers tegenkwam, toen werd ik pas 
gelukkig. We noemden ons filosofen en 
sommigen van ons lazen zelfs al Nietz-
sche en Plato! 
Maar hoe gaat dat: toen we ouder 
werden verhuisden er een paar, ze 
trouwden en kregen kinderen en de 
band verwaterde grotendeels. Alleen 
per mail hadden we nog contact. In die 

mails was weinig terug te vinden over 
denkwaardige zaken. De eenzaamheid 
sloeg weer toe en ik besloot om filoso-
fie te gaan studeren. Dan zou ik zeker 
geestverwanten tegenkomen.
De eerste drie maanden waren erg leuk 
en ook interessant. Maar wat ik hele-
maal niet verwacht had, was dat mijn 
manier van denken hier helemaal niet 
paste! Dit waren heel andere mensen 
dan mijn filosofenvriendjes van vroeger. 
Ze waren erg serieus, maar het gevoel 
bekroop me dat ze eerder de grote fi-
losofen en de leraren citeerden dan dat 
ze zelf dachten. Dat klinkt misschien 
hoogmoedig, maar toch leek het me zo 
toe. 
Was ik nou zo eigenwijs? Ik begon het 
me af te vragen. Zo was ik al enige tijd 
aan het denken over de vraag: wat is nu 
het hart van alle dingen? Als mensen 
een hart hebben, en dieren, en bloe-
men, en de aarde, en de kosmos ook, 
dan moest er ook nog een groter hart 
bestaan, het hart van alles. Dat kon echt 
niet anders, ik wist het zeker. Ik had 
het erover met een medestudent van 
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weten. Dat is een kleurrijke gedachte, 
ging er door me heen, en dat verbaasde 
me zeer. Wat een ongebruikelijke uit-
drukking: een kleurrijke gedachte. Waar 
kwam dat nu vandaan? 
Ik stortte me op de studie en vond een 
ongelooflijke hoop wetenswaardig-
heden, in boeken en gesprekken met 
medische studenten, op het internet en 
overal waar ik maar wat kon vinden. Na 
anderhalf jaar voelde ik me een expert 
op hartgebied. Maar intussen was ik 
geen steek verder gekomen met mijn 
werkelijke vraag. In plaats van lezingen 
en colleges te volgen gaf ik die nu zelf, 
over het hart, waarvan ik iedere cel 
dacht te kennen. De studenten waren 
enthousiast, maar voor mij voelde het 
leeg.
Op een dag zat ik in die leegte te zuch-
ten en opeens gebeurde er iets wonder-
lijks. De leegte leek open te gaan, hoe 
gek dat ook klinkt en in het midden ver-
scheen een bloem, een gouden bloem. 
Het hart van de bloem straalde zozeer, 
dat ik bijna omviel en ik besefte dat ik 
in contact stond met mijn eigen hart, 
een plek waar ik nog niet had gezocht. 
En vanuit mijn hart werd mijn weten 
verlicht, ik heb er geen andere woorden 
voor. Ik wist opeens volkomen zeker 
dat die bloem het hart van alles was, dat 
er geen verschil was met de harten van 
alle andere mensen, dingen, werelden, 
en wat dan ook. Dat hart was licht. Het 
was liefde. En het had mij gevonden. 

wie ik dacht dat hij wat dichter bij me 
stond, maar dat viel tegen. Hij keek me 
aan alsof ik van Mars kwam. ‘Het hart 
van alles? Hoe kom je daar nou bij. Dat 
is toch maar een idee? Auto’s bijvoor-
beeld, die hebben toch geen hart?’
Hij begreep gewoon helemaal niet waar 
ik het over had! Ik haalde me de ene na 
de andere docent voor de geest, maar 
op grond van hun lessen zag ik weinig 
heil in hun antwoorden. Niet dat ze 
niet heel veel wisten, maar ik merkte 
niet dat ze zelf vragen hadden. Omdat 
de zomer naderde, bedacht ik dat ik 
misschien een vakantie kon wijden aan 
dit vraagstuk. Gewoon eens naar de 
plekken waar de grote filosofen hadden 
verbleven. Misschien was hun invloed 
daar nog aanwezig. Maar toen besefte 
ik dat ik bij geen van de grote mannen 
iets had gelezen over het hart van alles. 
Misschien moest ik het zelf vinden.
Nu besloot ik de zaak eens van een 
onverwachte kant te benaderen. Ik zou 
alles gaan bestuderen over het menselij-
ke hart. Gewoon, over de bouw, de wer-
king, het formaat, de kleur, alles. Als ik 
dan niet het hart van alles zou vinden, 
zou ik in ieder geval alles van het hart 

De leegte leek open te 
gaan en in het midden 
verscheen bloem, een 
gouden bloem



IIk hield een kleine plant in mijn handen, 
sprak over haar nieuwe tehuis.
In stilte antwoordde zij mij,
vrolijk en geduldig,
zonder zich zorgen te maken.

Ik kleedde haar in een grote, gebloemde 
vaas,
van rivierwater, vuur en klei gemaakt.
Zij dronk wat water en licht,
spreidde voorzichtig haar takjes.
Zij stond rustig in de hoek;
het maakte niet uit of het weekend was
of zonnig, of het sneeuwde of regende.

Naar wie haar naderde,
luisterde zij
met mildheid en met liefde,
zij overstraalde, zonder oordeel,
alles wat zij van hen kreeg,
en hielp hen in de tussentijd
hun eigen zelf te vinden.

Schijnbaar stil, bewoog zij steeds
op het ritme van de natuur.
Ze strekte zich uit naar zuiverder lucht,
dook diep in de vochtige aarde
om wortels te weven, 
die mineralen en levende wezens be-
roerden.

In de winter vocht zij niet tegen de kou,
maar genoot van de lucht en de bergen.
In de lente was ze oogverblindend,
getooid met prachtige regenboogbloe-
men, 
en ademde zoete geur uit.
Zij absorbeerde de zomerzon en 
ververste, 
onder diens groene luifel,
de energie van eenieder die langs kwam.

In de herfst kleedde zij zich in goud en 
rood.
Haar rijpe vruchten kleurden de aarde.
Kleine zaadjes werden losgelaten
om sterk te kiemen waar zij vielen.

De kleine plant was nooit geboren,
en nooit gestorven, leeft heimelijk in 
ons hart.
Zij behoeft wat nodig is,
geen overdaad of gebrek aan iets.

Wij zijn als het licht van de kleine plant
en gezamenlijk zijn wij een tuin,
vol bloemen in onze harten.
Waar wij op deze paden gaan,
komt broederschap ons tegen,
en leidt ons naar de reine bron
van liefde en van water.
Zij maakt ons hele wezen nieuw,
en dat van de ganse mensheid. 

De kleine plant 
en de tuin
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A

Het mysterievolle zingen van 
het onbegrensde hart is een 
bijzondere stemming. Het staat 
in ons wezen te dringen, het 
wil dat wij als het ware mee-
zingen. We kunnen dat dringen 
ondergaan, niet zozeer mee-
voelen, als wel werkelijk voelen. 
Dat is het begin, en dan kun-
nen we spontaan ruimte geven 
aan die onbegrensdheid. Dat 
kan het veelbelovende begin 
zijn van het pad.

Hart/
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Het onbegrensde  hart 
en de androgyne  mens 

Al snel willen we richting geven en de 
route bepalen en dat kan ten koste gaan 
van de ruimte die het onbegrensde hart 
juist nodig heeft, waardoor weer veel 
‘uit zicht’ kan raken.
De vraag die zich dan kan voordoen is: 
bestaat dat pad omdat wij dat zo willen 
en zo projecteren, of is er een begaan-
bare menselijke route van binnenuit, die 
ons een verloren eenheid weer kan doen 
beseffen en ‘terugwinnen’? 
Vaak wordt dat pad als een bruilofts-
gang in ons voorgesteld, denk aan het 
hoofdwerk van de rozenkruisers, De 
Alchemische Bruiloft van Christiaan Ro-
zenkruis. Rudolf Steiner heeft de nood-
zaak van die bruiloftsgang herleid tot de 

Triumph
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onmogelijk werkstuk, gelet op de vele 
valkuilen en tegenstrevende wereldse 
krachten? Er zijn immers in de diepste 
stof weinig werkelijk koning-priesterlij-
ke zielen bekend en het is bovendien de 
vraag of en hoe zij zich bekend zouden 
maken. Welke hulp hebben we daar-
bij, om dit innerlijk bouwwerk op te 
richten?
Natuurlijk de kracht van ons onbe-
grensde hart, die overeenkomt met de 
onvoorwaardelijke liefde, die kosmisch 
en interkosmisch aanwezig is als een 
vader-moederveld. Maar ook het erva-
ringsmateriaal van de liefde tussen man 
en vrouw kan zeer dienstig zijn: door de 
omgekeerd evenredige polarisatie van 
de energielichamen is in samenspel een-
heid, zij het tijdelijk, voelbaar. Stoffelijk, 
etherisch, astraal en mentaal kunnen 
de energiestromen van vrouw en man 
vanuit hun telkens elkaar aanvullende 
werkingen die eenheid vormen.
Het is in deze tijd van normvervaging 
en genderonzekerheid belangrijk om op 
de ervaringsmogelijkheid van een lief-
devolle uitwisseling van man en vrouw 
als partners te blijven wijzen. Dat wil 
zeggen dat met die mogelijkheid de 
grensovergang bereikt kan worden om 
het proces naar een androgyne zijnstoe-
stand te bevorderen.
Daar heeft de Russische filosoof Solov-
jov ook nadrukkelijk op gewezen in zijn 
boek Over de liefde. Hij geeft daarin aan 
dat de realisatie van de liefde als hoog-
ste trap tot het eigenlijke leven van de 
mensheid niet slechts ín, maar ook dóór 
de mens moet geschieden.
Dat was eind negentiende eeuw en 
nu zijn we inmiddels aangeland in de 
stormen van overgang naar het Aquari-
ustijdperk. Waarbij juist de mogelijkheid 
naar de wording van of terugkeer naar 
de androgynie extra impulsen krijgt! 
Juist omdat die energie niet mannelijk 
óf vrouwelijk is, maar ontdaan van een-
zijdige geslachtelijke dynamiek. Daarbij 

merkwaardige keuze die de oorspronke-
lijke mens destijds heeft gemaakt: 
‘Toen de oorspronkelijke, onversplitste, 
tweeslachtelijke, eeuwiglevende oer-
mens Adam Kadmon in het paradijs in 
zonde verviel en verwerd tot Adam en 
Eva, die buiten het paradijs degenereer-
den tot enkelgeslachtelijke, sterfelijke 
en zich voortplantende wezens, toen 
vertegenwoordigden hun eerste zonen, 
Kaïn en Abel, óók op psychisch gebied 
het enkelgeslachtelijke element. Met 
alle gevolgen van dien. Kaïn werd de 
stamvader van een psychisch-mannelijk 
aangelegd, toekomstgericht en konink-
lijk mensheidsdeel, neigend tot zelfau-
toriteit en bewerking van de aarde door 
eigen kracht en technisch vernuft. Abel 
was voorbestemd om de stamvader te 
worden van een psychisch-vrouwelijk 
aangelegd mensheidsdeel, op het verle-
den gericht en priesterlijk, neigend tot 
godsbinding en tot leven van wat de 
aarde onbewerkt schenkt.’
(Die Tempellegende und die Goldene 
Legende, R. Steiner, Dornach 1979, blz. 
58 e.v.)
Het gaat er bij de bruiloft om weer zélf 
koning-priester te worden, dus de man-
nelijke en de vrouwelijke krachten in 
ons met een gouden bruilofstkleed ‘aan 
te kleden’. Een van de rozenkruisliede-
ren zingt daarover als een lichtend feest: 
‘Feest van ’t nieuwe zieleleven, vrij van 
alle mensenleed, zal ik koning-priester 
wezen in het gouden bruiloftskleed.’ 
Het psychisch-mannelijke, de man-
nelijke zielepotentie van het konink-
lijke, heeft zich dan elektromagnetisch 
verenigd met het psychisch-vrouwelijke 
van de priester, een zieleproces. Wij zijn 
dan als koning-priester een menselijke 
eenheid, een androgyne zelfstandigheid. 
Die androgyne mens komt overeen 
met de Adam-Kadmon, de oorsponke-
lijke, onversplitste, dubbelgeslachtelijke 
oermens.
Is dat geen tour de force? Is dat geen 
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het innerlijk gevoel van en gemis aan 
volmaaktheid en voor het oerbesef en 
de preherinnering van die oorspronke-
lijk levende onsterfelijke wezens. Hun 
geweten zegt hun dat er een dieperlig-
gende, vaste koers is, die boven tijd en 
ruimte uitgaat. Zij hebben weet van een 
eenheid die uitgaat boven de dualiteit 
die ons bestaan kenmerkt.
Zij beseffen dat een volledige weg terug 
naar die eenheid een loslaten impliceert 
van alle ankers die ons levensschip heeft 
verbonden met de tweeheid: het heen 
en weer van onze wereld in emoties, in 
denkbeelden, in aandoeningen, in de 
markt, in de economie, in de cultuur, in 
de mode. Ze komen op het spoor van 
muziek in een oorspronkelijke stem-
ming, in tonen van een hogere eenheid, 
waarin de schijnbare tegenstellingen 
overbrugd zijn of worden. Waarin de 
paradox tussen smart, ontroering, 
troost en verlichting in een eenheid der 
tegendelen verkeert. 
Om daarin te geraken is het mysterie-
volle zingen van het onbegrensde hart 
nodig en de vraag doet zich dan ook 
voor: welk lied zingen wij, welke muziek 
maken wij, kunnen wij maken om het 
proces van een geestelijk huwelijk te 
dienen? Die eenheid is als een eenheid 
van hart en hoofd. Dat is een eenheid 
die ons werkelijk vrede geeft en ver-
lichting. Het is daarbij belangrijk dat 
we allereerst leren denken met het hart, 
symbolisch aangeduid als de roos die 
gaat bloeien of de rozenknop die zich 
gaat ontvouwen.
Vergelijk het gezegde dat het hart 
redenen heeft die het hoofd niet kent. 
Met dat denken en die redenen heeft 
het hart zich dan een zuivere mentaliteit 
eigen gemaakt. Op basis van dit den-
kende hart kan het hoofd zich dan de 
redelijkheid van het gemoed verwerven. 
Het hoofd wordt dan ‘gemoedelijk’, 
wordt door ons gemoed bewogen. Het 
hoofd is daarmee eindelijk menselijk 

is tegelijkertijd sprake van een zekere 
‘vervaging’ van de geslachtelijkheid, 
want ook dat is annex met de invloed 
van Waterman, wat een vervaging van 
het beste oefenmateriaal dat er is met 
zich meebrengt. 
Het onbegrensde hart is een weergaloos 
energiestation. Het werkt door tot in 
de kosmische verhoudingen van ons 
melkwegstelsel; tot zelfs buiten ruimte 
en tijd. Dat geeft ook de mogelijkheid 
tot oriëntatie op die grotere werkelijk-
heid, wat betekent dat de werking van 
het onbegrensde hart in ons ongehoor-
zaamheid aanmoedigt aan de wereldse 
systemen. In die grote terugkeer is 
steeds het Christusbewustzijn leidend  –
opwaarts te bewegen in de spiralengang 
van bewustzijnsontwikkeling. De aldus 
weer heel geworden mens helpt mee 
aan de ontwikkeling van alle niet heel 
geworden mensen. 
Je kunt je afvragen wat er mis is gegaan 
met de mannelijke psyche die koninklijk 
werd genoemd en zich op bewerking 
van de aarde door eigen kracht en eigen 
technisch vernuft heeft gericht. Nou, 
heel veel en dat wordt in deze tijd wel 
zichtbaar. Zo dreigt de technologie ons 
mee te zuigen naar een transhumaan 
wezen, dat zijn identiteit als zelfautori-
teit moet opgeven. 
Gelukkig worden ook steeds meer 
mensen zich bewust van deze verkeerde 
afslag. Ze worden verontrust door een 
absoluut signaal dat van binnen aan-
houdend zegt dat deze wereld het toch 
niet is. Sterker, dat geen enkel technisch 
volmaakte fantasie over de wereld, 
dat geen enkel utopisch concept deze 
wereld aannemelijk kan maken voor 

Dan kunnen we spontaan ruimte 
geven aan die onbegrensdheid
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voor een androgyne ontwikkeling, een 
innerlijke werk dat in die zin minder 
weerstand zal ondervinden: mannen 
zijn al op zoek naar het vrouwelijke in 
zichzelf en sommigen hebben een zeke-
re vrouwelijke zachtmoedigheid – zoals 
Lao Zi het noemt, in zich herkend.
Het begin van het ware verlangen 
ligt niet in de projectie van een he-
melse toestand, zoals verliefdheid vaak 
inhoudt. De projectie van een hemels 
hiernamaals uit onvrede met onze on-
vermijdelijke stoffelijke dood als per-
soonlijkheid is losgelaten. Zonde van de 
mentale energie. 
De Australische auteur Bradley Trevor 
Greive zei het volgende, als een korte 
weergave van wat de Alchemische Brui-
loft al aangaf: The only theme that reso-
nates throughout the numerous popular 
life theories is love. Love, in all its fragile 
forms, is the one powerful, enduring force 
that brings real meaning to our everyday 
lives. (Het enige thema dat doorklinkt 
in de talrijke bekende theorieën over 
ons bestaan is Liefde. Liefde in al haar 
subtiele uitingen is de éne machtige en 
eeuwige kracht die werkelijk betekenis 
geeft aan ons dagelijks bestaan.)
En zo kan het onbegrensde hart de kans 
krijgen zich te openbaren, door te luis-
teren naar het bruiloftslied dat het hart 
‘zingt’. Die openbaring werkt alchemisch 
in ons uit. De melodie van dat lied geeft 
ons de kans – als we waarachtig weten 
te luisteren – het koninklijke en priester-
lijke in ons samen te laten vloeien en in 
ere te herstellen.
Het is ondertussen wel zo dat ons leven 
bepaald en overstemd wordt door 
digitaliteit; je kunt je bijna geen levens-

geworden, redelijk in de ware zin. Niet 
langer berekenend, maar redelijk. Die 
twee, het denkende hart en het door het 
gemoed bewogen hoofd, werken che-
misch in op elkaar, creatief in samen-
hang, elkaar stuwend, stimulerend tot 
een volstrekt nieuwe eenheid.
Er is dan echt chemie ontstaan, dat wil 
zeggen een onverklaarbare eenheid, 
zoals alleen volwassen zielemensen dat 
kunnen. Ten opzichte van elkaar, maar 
ook in het eigen innerlijk. 
Daar vormt zich dan de androgyne 
mens, die wezenlijk het mannelijke en 
het vrouwelijke heeft laten samensme-
den tot de psychische eenheid van de 
oorsprong, en ten opzichte van elkaar 
ontvouwt zich een liefde die in vrijheid 
wordt geschonken.
Daarom staat er in De Alchemische 
Bruiloft van Christiaan Rozenkruis een 
lofdicht op de liefde ten opzichte van 
elkaar. Een geestelijke bruiloft is feitelijk 
zonder de liefde niet mogelijk. En dat 
gaat vooral om het mannelijke en het 
vrouwelijke in onszelf, waarover Lao Zi 
heeft gezegd: ‘Hij die zijn mannelijke 
kracht kent en toch vrouwelijke zacht-
moedigheid behoudt, is in de vallei van 
het rijk.’
Jacob Böhme beantwoordt de vraag 
naar de hemelse man/vrouw met het 
beeld van de ‘mannelijke jonkvrouw’. 

Zo wijzen steeds meer signalen op 
een toekomstig leidende rol voor het 
vrouwelijke, dat de kwalijke kanten van 
een eenzijdig patriarchaat liefdevol kan 
vermijden.
Atmosferisch gezien worden de stra-
lingscondities voor mensen gunstiger 

Wij zijn dan als koning-priester een menselijke 
eenheid, een androgyne zelfstandigheid.



13

vogeltje van de Chinese keizer: perfecte 
vogelzang en toch ging de keizer op den 
duur het natuurlijke geluid missen en 
wilde hij het levende vogeltje van weleer 
terug. Zo is het ook met het bruilofts-
lied dat ons onbegrensde hart kan laten 
zingen: we moeten eerst genoeg heb-
ben van de namaakgeluiden, waardoor 
een stilte, een ontvankelijkheid voor het 
echte, kan ontstaan.
De Franse muziekfilosoof Vladimir 
Jankélévitch zegt: ‘Er is stilte voor 
nodig om naar de melodieuze stilte te 
luisteren. Het melodieuze, afgemeten 
en bekoorlijke geluid dat men mu-
ziek noemt, moet men omringen met 
stilte’, en voorts: ‘Het is in de stilte dat 
zich de muziek verheft als goddelijke 
muziek.’ We kunnen zo resoneren met 
de frequentie van eenwording van ziel 
en geest, het alchemische bruiloftslied 
dat uitmondt in de bewustwording van 
de ‘zevengeest’, het veld dat door de 
androgyne mens kan worden betreden. 
Dat veld wordt geregeerd door kos-
misch vuur, door een mild vuur, dat wel 
als loutering kan worden ondergaan, 
maar uiteindelijk aanzet tot gnostieke 
verlichting.
Verlichting is dan een kansrijk samen-
stel van sublieme (al)chemische reacties 
in onze wezenheid, waardoor alles in 
patroon lijkt te vallen, waardoor een 
ongekende rust in een nieuwe staat van 
zijn samenkomt als universeel. Daar-
mee is sprake van een omgekeerde 
val: de mens valt op zijn plaats in het 
universum, in het heelal.
Op de stroom van de liefde is dit mo-
gelijk: 
Laten we in die stroom omgekeerd val-
len!
Het is de ongehinderde werking van 
ons onbegrensde hart die dit mogelijk 
maakt, als vanuit het mathematisch 
middelpunt van de micros de gnostieke 
krachten uitbreken in een liefdevol 
vreugdevuur. 

uiting voorstellen, zonder het smart 
gebruik van beeld en geluid en dat 
gaat vaak ten koste van de echtheid. Bij 
geluidsweergaves in de vocale muziek 
wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van 
methodes die alle afwijkingen van de 
zuivere trillingshoogte eruit ‘snijden’, de 
zogenaamde audiocue. Wat je overhoudt, 
is een synthetisch zuiver geluid dat wat 
blikkerig kan overkomen. De perfect 
zuivere frequentie blijkt daarbij de vol-
heid van het leven enigszins te moeten 
prijsgeven. Maar verreweg de meeste 
mensen horen het niet en kunnen het 
niet van echt onderscheiden. En het is 
een prachtige paradox: de beste be-
naderde perfectie van zanghoogte is 
niet vals, is zuiver, maar toch onecht, 
althans zo kan het overkomen. Het doet 
een beetje denken aan het kunstmatige 

Bacchus, Simeon Solomon
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Verlangen 
	 naar 
	 eenheid
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In de film ‘Interstellar’, uit 2014, wordt het verhaal 
verteld van een toekomst waarin de aarde door 
uitputting nagenoeg onbewoonbaar is geworden 
voor mensen. Een groep astronauten gaat om die 
reden op zoek naar een andere bewoonbare pla-
neet. In een dialoog waarin de verdere koers van 
het ruimteschip moet worden bepaald, staan enke-
le van de astronauten wat hun opvattingen betreft 
tegenover elkaar. Een onderdeel van de discussie is 
de betekenis van het fenomeen liefde. 

Tijdgeest/

w	TEKST:	 CHRISTIAN BRUIN

w	LAND:	 NEDERLAND

w	BEELD:	 INTERSTELLAR

w	RUBRIEK:	TIJDGEEST

Stil l uit de fi lm Interstellar
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H nerlijke verdeeldheid en strijd kunnen 
laten oplossen in de eenheid die Liefde 
is. Wanneer we het met elkaar eens 
zijn, dan verloopt een ontmoeting vaak 
soepeler dan wanneer we de werkelijk-
heid heel verschillend waarnemen en er 
verschillende ideeën op nahouden over 
wat goed is en wat niet. In een groter 
verband is zichtbaar wat een schep-
pingskracht de mensheid heeft als zij 
samenwerkt, en wat een vernietigings-
kracht zij heeft als zij tegen zichzelf 
strijdt. In de concrete werkelijkheid is 
dit bijvoorbeeld zichtbaar in aan de ene 
kant de immense vernietigingen door 
oorlog, en aan de andere kant – wan-
neer mensen samenwerken – een orkest 
dat in het uitvoeren van een symfonie 
als één geheel in schoonheid samenvalt.
In het Thomas-evangelie komt de een-
heid ter sprake (logion 22b):
‘Wanneer jullie de twee één maken en 
wanneer jullie dat wat binnen in je is 
maken als dat wat buiten je is, en dat 
wat buiten je is maken als wat in je is 
en wat boven is als wat beneden is, en 
wanneer jullie het mannelijke en het 
vrouwelijke één maken, zodat het man-
nelijke niet meer mannelijk is en het 
vrouwelijke niet meer vrouwelijk, en 
wanneer jullie nieuwe ogen, een nieuwe 
hand, een nieuwe voet en een nieuwe 
gedaante aannemen, dan zullen jullie 
binnengaan in het Koninkrijk.’ 
Wanneer iemand bewustzijn verkrijgt 
van de eenheid, van dit Koninkrijk, zal 
dit bewustzijn ook een positieve uitwer-
king hebben op de relaties die iemand 
heeft met anderen. Want waarom zou 
je nog anderen beschuldigen of afwij-
zen, wanneer je weet dat je in diepste 

Het eerste personage is van mening dat 
liefde voornamelijk een voortvloeisel 
is uit het evolutionaire verloop van de 
mens, doordat het aangaan van sociale 
bindingen de overlevingskans vergroot. 
Een stam heeft nu eenmaal meer kans 
om te overleven dan een individu. Het 
andere personage brengt daar tegenin 
dat liefde niet door mensen is uitgevon-
den en meer betekenis heeft dan alleen 
evolutionair nut. Zij merkt op: ‘Mis-
schien betekent het meer dan dat, is het 
iets dat we nog niet kunnen begrijpen. 
Misschien is het een aanwijzing die 
duidt op het bestaan van een hogere 
dimensie die we niet bewust kunnen 
waarnemen. Liefde is het enige dat we 
kunnen waarnemen dat de dimensies 
van tijd en ruimte overstijgt. Misschien 
moeten we op die kracht vertrouwen, 
ook als we het niet kunnen begrijpen.’ 
De idee dat de mensheid de liefde niet 
heeft ‘uitgevonden’, kan ons tot nede-
righeid stemmen. Als de liefde niet door 
ons is bedacht, dan vloeit daaruit voort 
dat het een kracht is die op zichzelf – 
maar niet los van ons – existeert. Het 
schijnt mij toe dat zij een eigen wijsheid 
heeft, en in die wijsheid ook een plan, 
een richting en een doel kent. 
Die liefdekracht, ook wel de Christus-
kracht genoemd, is altijd aanwezig, zij 
het dat wij als mensheid sluiers op-
werpen tussen onszelf en die kracht. 
Wanneer zij tot aanzijn komt, is het 
geheel meer dan de som der delen. 
1 + 1 = 3, of zoals het in de Bijbel is 
verwoord: ‘Waar twee of drie mensen 
in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun 
midden.’ 
Daarvoor is wel nodig dat wij de in-
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wezen, op het niveau van de ziel, die 
ander bént? Doordat we als mensheid 
allemaal met onzichtbare draden met 
elkaar verbonden zijn, heeft het ont-
staan van bewustzijn van dit Koninkrijk 
in één mens uiteindelijk zelfs invloed op 
de gehele mensheid. 
Terugkomend op het citaat uit ‘In-
terstellar’: ‘Liefde is het enige dat we 

kunnen waarnemen dat de dimensies 
van tijd en ruimte overstijgt. Misschien 
moeten we op die kracht vertrouwen, 
ook als we het niet kunnen begrijpen.’ 
De Liefde, de Eenheid, het Konink-
rijk, is niet van deze wereld, maar als 
de verdeeldheid in mij zich oplost in 
Liefde, dan wordt de Eenheid in alles 
waarneembaar en is zij overal. 

Liefde is het enige dat we kun-
nen waarnemen dat de dimen-
sies van tijd en ruimte overstijgt

Noot: De vertaling is afkomstig van 

Gerard Luttikhuizen, opgenomen in 

het boek ‘De evangeliën van Tho-

mas, Maria Magdalena en Judas’.

Sti l l uit de fi lm Interstellar
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IIn 1932 filmde Bremer aan Harvard de 
bloedstroom in een heel jong dierlijk 
embryo. Hij observeerde bloedcircu-
latie in zelf aangedreven spiralende 
stroming vóór er sprake was van een 
functioneel hart. Eerder al, in 1920, had 
Rudolf Steiner artsen erop gewezen 
dat het hart geen pomp was die inert 
bloed voortstuwde onder druk maar 
dat het bloed werd voortbewogen door 
zijn eigen biologisch momentum of 
hoeveelheid beweging. Het bloed wordt 
opgeladen met impulsen van het hart 
in antwoord op de bloedstroom. De 
gemeten bloeddruk is niet de oorzaak 
van de bloedcirculatie maar wordt ver-

oorzaakt door het bij de meting beper-
ken van die circulatie. In de oudheid al 
wisten artsen dat het hart alleen niet in 
staat was om bloedcirculatie te onder-
houden. Ook nu nog is het concept 
met een centrale bron van druk – het 
hart – die een erg hoge druk genereert 
aan de bron om voldoende druk over te 
houden in de ver verwijderde haarva-
ten niet echt een elegant model. Bin-
nen de huidige grenzen van biologisch 
en medisch denken blijft de drijvende 
kracht voor de beweging van het bloed 
een mysterie.
Er wordt aangenomen – onder anderen 
door Ralf Marinelli in zijn artikel uit 

Met hart en ziel
Het hart is niet slechts een pomp
Bloed wordt in de esoterie gezien als de drager van de ziel. We we-
ten uit ervaring dat onze gemoedstoestand zich ogenblikkelijk ver-
taalt in de veranderende chemische samenstelling van ons bloed. En 
omgekeerd. Bloed doorstroomt telkens weer het hart en de longen 
en ons hele lichaam. In een mechanistische visie wordt het hart ge-
zien als de pomp, compleet met in- en uitlaatkleppen, die het bloed 
rondpompt. Een meer genuanceerde kijk op hart, bloed en lichaam 
doet het bloed zien als een orgaan, een levend organisme in dialoog 
met hart en lichaam. Zoals de ziel. Dialogeren is het overdragen en 
uitwisselen van inhouden.

Hart/

w	TEKST:	 ERIC OP ‘T EYNDE

w	LAND:	 BELGIË

w	BEELD:	 LOTHAR VOGEL

w	RUBRIEK:	HART

Afbeeldingen afkomstig uit 

het boek Der Dreigliederige 

Mensch door Lothar Vogel
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positieve druk ondergaat maar eerder 
negatieve druk. Denk aan de tuinslang 
waar je eerst waterdruk op zet en dan 
de kraan dicht draait. Deze negatieve 
druk is gelinkt aan het vacuüm in het 
midden van bewegende vortices of wer-
velingen in het bloed.
Als een hoeveelheid vloeistof onder-
worpen wordt aan kracht in de vorm 
van druk, zal die massa eerst weerstand 
bieden tegen verandering van beweging 
vanwege haar eigenschappen traagheid 
en viscositeit. Dit maakt dat in een druk 
gedreven systeem de druk (oorzaak) 
sneller stijgt dan de verandering in de 
beweging van de vloeistof (gevolg); de 
druk zal door zijn maximum gaan vóór 
de snelheid van de vloeistof maximaal 
wordt. In tegenstelling hiermee wordt 
bij meting van druk en stroming in de 
aorta vastgesteld dat het maximum van 
de stroming duidelijk plaatsvindt vóór 
de piek in de druk.
In de eerder aangehaalde film van Bre-
mer van een kloppend embryonaal hart 
kun je ook zien dat het spiralende bloed 
een boost krijgt van het hart zonder dat 
er turbulentie ontstaat in het bloed. Dit 
betekent dat de overdracht van mo-
mentum tussen hart en bloed in fase 
is. Blijkbaar ‘voelt’ het hart de bewe-
ging van het bloed en reageert daarop 
met spiralende impulsen van dezelfde 
snelheid als het bloed. Hierbij worden 
impulsen van het bloed en van het hart 
samengevoegd. 
Een sterk geordend gas is een essenti-
ële component van de bloedvortex, de 
draaikolk in het bloed. Het hart als een 
minimaal functioneel orgaan bestaat 
niet enkel uit spierweefsel maar ook uit 
de blijvende vortex in de bloedstroom. 
Deze levert in zijn centrum het altijd-
durende vacuüm dat vermoedelijk 
bijdraagt aan het terugtrekken van het 
bloed uit haarvaten en aders naar het 
hart. De vortex weerspiegelt zich in 
de verdeling van de zwaardere rode 
bloedcellen – dicht bij het midden – en 
de lichtere bloedplaatjes meer naar de 

1995 – dat het bloed vrij is om te pulse-
ren, te kloppen, en niet is onderworpen 
aan de druk van het drukcirculatiemo-
del, die vrije pulsatie zou beperken. De 
slagaders vervullen een ondergeschikte 
doch hart-gelijke functie. Zij geven 
spiralende impulsen aan het circu-
lerende bloed. Daarbij verwijden de 
slagaders om binnenkomend bloed te 
ontvangen en trekken ze samen om aan 
het bloed een impuls te geven en zo de 
bewegingshoeveelheid van het bloed te 
vergroten.
Er is vastgesteld dat tijdens de systole 
ejectie – de fase waarin het bloed uit de 
hartkamer wordt gestuwd – de krom-
ming van de aorta’s toeneemt. Dit 
zou betekenen dat de aorta dan geen 

Stroomdiagram (naar 

Leonardo da Vinci).

Het diagram van de 

bloedvortex in het 

aanhechtingsgebied 

van de aorta (bulbus 

aorta = aortabol) 

doet denken aan een 

Grieks acroterion op 

de timpaan van een 

tempel of op een 

grafsteen.

De oude medische 

indeling leer van de 

humores is geba-

seerd op de vier ele-

menten: flegmatisch 

(water), cholerisch 

(vuur) sanguinisch 

(lucht) melancholisch 

(aarde).



21

de kandidaat. Elke cel is microscopisch 
kloppend en vernieuwt voortdurend 
de bloedinhoud. Dit zou wel eens de 
werkelijke kracht achter bloedcirculatie 
in het lichaam kunnen zijn. 
Gaan we iets dieper in op de dialoog 
tussen hart, bloed en lichaam. De ro-
zenkruiser J. van Rijckenborgh schrijft: 
‘Wanneer wij denken aan of spreken 
over de gemoedsgesteldheid van een 
mens en over zijn gemoedsaandoe-
ningen, dan richten wij onwillekeurig 
onze aandacht op het hart. Enerzijds 
verplaatsen alle bewustzijnsfluïden zich 
van het hoofdheiligdom via de me-
dulla naar het hart, waarin ze worden 
ontvangen. Anderzijds zendt ook de 
kandelaar van de zonnevlecht tal van 
krachten opwaarts tot het hart. En in 
vele gevallen ontvangt het hart directe 
stralingen uit het centrale hart van de 
microkosmos, het domein van de roos. 
De vele invloeden worden in het hart 
getransmuteerd tot één fundamentele 
gemoedsgesteldheid met een eigen uit-
stralend vermogen. De gemoedsgesteld-
heid vermengt zich met het bloed, stijgt 
op naar het hoofd en bezet daar alle 
organen. En bepaalt zo de levensgang 
van de mens.’  
Verbinden wij deze korte beschrijving 
met het hierboven geschetste model van 
het bloed als een orgaan, dan kunnen 
we heel duidelijk de menselijke realiteit 
invoelen als een voortdurend gesprek 
tussen geest, ziel en lichaam. 

• Marinell i , Ralph, Fuerst, Branco e.a., The heart is 

not a pump: a refutation of the pressure propulsion 

premise of heart function 1995

• Chitty, John, The heart is not a pump

Furst, Branco, The heart and circulation, an integra-

tive model , London 2014

• Rijckenborgh, J. van, De Egyptische Oergnosis IV ; I I 

het hart en de gemoedsgesteldheid, Rozekruis Pers, 

Haarlem

omtrek tegen een plasmalaag aan de wand van de slagader. De rode 
bloedcellen vervormen in hun eigen rotatie in de grotere bloedvortex. 
Bloedstroom is dus een heel sterk geordend fenomeen.
Branko Furst stelt in zijn boek Het hart en de bloedsomloop: een integra-
tieve benadering: wanneer je in de details treedt en het onderzoek dat 
veel verschillende groepen doen vanuit verschillende perspectieven 
samenbrengt, krijg je geen consensus over verklarende kaders. De 
verschijnselen laten zich niet vangen in een eenvoudig model. Het 
mysterie blijft.

Wat in ieder geval duidelijk wordt in het boek is hoe nauw hartfunctie, 
bloedstroom en de behoeften van het organisme inzake stofwisseling 
met elkaar verweven zijn. De bloedstroom in het embryonale hart 
speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol bij het vormgeven van de latere 
volwassen vorm en structuur van de bloedvaten en het hart.
In navolging van een suggestie van Rudolf Steiner stelt hij voor dat het 
hart, hoewel van centraal belang voor de opwekking van de bloeddruk, 
niet zozeer een stuwende pomp is, maar (door de werking van de klep-
pen en de hartslag) een orgaan dat de bloedstroom stremt en ritmisch 
reguleert. Bovendien laat hij zien hoe nauw de bloedstroom ver van 
het hart verbonden is met de stofwisselingsactiviteit van de organen 
en weefsels waar het doorheen stroomt. Het bloed is zelf een orgaan. 
En Furst suggereert dat, als we de gedachte zouden aanvaarden dat 
het bloed in staat is tot autonome beweging, de complexe en steeds 
veranderende en modulerende circulatie beter begrepen zou kunnen 
worden.
Als we zoeken naar een kracht die het bloed door het circulatiesysteem 
heen kan verplaatsen, is de capillaire kant van de vergelijking een goe-

Christus de heer der elementen. 

Naar een houtsnede uit de veertiende eeuw
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Grigorij 
Skovoroda
1722-1794 
een Oekraïense 
Socrates
Ter gelegenheid van zijn driehonderdste ge-
boortedag werd in Christianopolis, een Duits 
conferentieoord van de rozenkruisers, in de-
cember 2022 een symposion gehouden over 
Skovoroda, met één Russisch/Duitse en twee 
Oekraïense sprekers, en met medewerking van 
jeugdleden van het Lectorium Rosicrucianum 
bij het toneelstuk ‘Narcissus’ van Skovoroda 
dat werd opgevoerd.

Sporen van Licht/
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Citaat

De liefde is de eeuwige verbin-

ding tussen God en mens. Zij is 

het onzichtbare vuur, waardoor 

het hart zich voor het Woord of 

de wil Gods opent, en daarom 

is zij God zelf.
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H grijpen, zijn inzichten te verklaren en te 
interpreteren, en resulteren deze pogin-
gen weer in nieuwe pogingen? Laten we 
bij zijn jeugd beginnen.
Hij groeide op in de idyllische natuur, 
waar ook Gogol en Solovyov vandaan 
komen. Het zorgde ervoor dat hij in het 
woud kon leven toen de omstandighe-
den dat noodzakelijk maakten.
In de achttiende eeuw behoorde Oe-
kraïne bij Rusland (Klein-Rusland) 
en gedurende de regering van tsarina 
Elisabeth I (dochter van Peter de Grote, 
1709-1762) beleefde het een culturele 
en wetenschappelijke bloeitijd. Sko-
voroda ging op zijn zestiende naar de 
Academie van Kiev, waar een liberale 
atmosfeer heerste, vooral bij het vak 
filosofie. Studenten verdiepten zich 
in de werken van Pico della Miran-
dola, Bruno, Cusanus, Bacon, Kepler, 
Spinoza, Comenius, Leibniz. Hij leerde 
Duits, Latijn, Grieks, Hebreeuws en 
Italiaans. Vanwege zijn mooie stem werd 
hij naar een van de beste koren van 
Europa gestuurd, in Petersburg, waar 
de tsarina ervan genoot.
Hij had een hoge rang in de kerkelijke 
hiërarchie kunnen bereiken, maar gaf 
er de voorkeur aan zijn kennis in het 
buitenland uit te breiden. Vijf jaar lang 
bezocht hij allerlei landen. Bijzondere 
interesse had hij voor het denken van 
de Duitsers. Twintigste-eeuwse onder-
zoekers naar zijn werk constateerden 
de ongelooflijke overeenkomst tussen 
de manier van uitdrukken van Skovo-
roda en bijvoorbeeld Böhme, Arndt en 
Silesius. Dit is niet te verklaren uit zijn 
talenkennis; alleen de diepe innerlijke 
spirituele zielsverwantschap en het put-
ten uit dezelfde bron kunnen een derge-

Het ging Skovoroda om de heel con-
crete geestelijke weg, om de levende 
kennis, om de ontwikkeling van het 
onderscheidingsvermogen en om de 
consequenties van deze kennis die hij 
aan allen die ervoor open stonden, 
wilde overdragen. Hij opende de harten 
van de mensen – niet in de laatste 
plaats met zijn muziek, maar ook door 
diepzinnige gesprekken, die ook ieder 
eenvoudig mens kon begrijpen. Door 
zijn bescheiden en liefdevolle aard en 
zijn diep begrip voor de menselijke na-
tuur, maar vooral door zijn oprechtheid, 
raakte hij de harten van talloze mensen 
en hielp hen te leren luisteren naar de 
innerlijke geestvonk.
In Nederland hebben wij waarschijnlijk 
nooit van hem gehoord, maar in eigen 
land is hij een legendarische figuur, 
minstens zo beroemd als bij ons Spi-
noza of Descartes. In vele steden staan 
standbeelden van hem; op het bankbil-
jet van 500 hryvnia staat hij afgebeeld 
en er is een universiteit in Charkov 
naar hem genoemd. Het is tegelijk een 
controversiële figuur: ‘In de minstens 
250 werken die over hem geschreven 
zijn, zijn niet minder dan 250 verschil-
lende gezichtspunten over Skovoroda 
te vinden,’ aldus zijn biograaf Dmitry 
Tschischewsky in de jaren dertig van 
de vorige eeuw. Tegenwoordig zijn 
minstens vijfduizend werken over hem 
verschenen in de Oekraïne, Oostenrijk, 
Australië, Engeland, Armenië, Brazilië, 
Hongarije, Duitsland, Georgië, Spanje, 
Italië, Canada, Moldavië, Polen, Roe-
menië, Servië, Slowakije, Amerika, 
Frankrijk, Tsjechië. 
Wat maakt hem zo bijzonder? Waarom 
probeert men hem steeds weer te be-
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meer heeft. ‘Wat is het leven? Het is 
een trektocht: men baant zich een weg 
zonder te weten waarheen en waartoe.’ 
Maar hij wil een andere tocht onder-
nemen, waarbij het innerlijke doel tot 
leidsman wordt. Bijna als een bedelaar, 
met een stok over zijn schouder met 
daaraan een zak waarin hij een He-
breeuwse en een Griekse bijbel en een 
fluit meeneemt. Hij krijgt veel vrienden 
in kloosters, dorpen en grotere steden. 
Vaak is hij langere tijd bij een van zijn 
vrienden of leerlingen te gast, maar dan 
gaat hij weer op weg. Op markten en 
in armenhuizen zingt hij zijn liederen 
en vertelt zijn fabels, stuurt teksten en 
dialogen rond aan vrienden. Hij schrijft 
over deze trektocht: ‘De armoede, die 
het noodzakelijke heeft gevonden en het 
overvloedige veracht, is ware rijkdom.’ 
Zijn filosofische scheppingen bloeien 
op. In deze tijd schrijft hij zijn Dialogen. 
Uitgaande van een innerlijk Christus-
beleven streeft hij naar een diep begrip 
voor wereld en mensheid. Hij krijgt een 

lijk ‘meebewegen’ in twee zo verschil-
lende talen verklaren.
Door de wetenschappers zijn er tot op 
heden geen aanwijzingen gevonden 
hoe Skovoroda tot zijn zo bijzondere 
wereld- en levensbeschouwing kwam. 
Zijn levensidealen waren onverenigbaar 
met die van de wereld.
Meermalen werd hem gevraagd monnik 
te worden, maar voor hem geldt een in-
nerlijke vorm van monnik zijn. Hij ziet 
het monnikendom als een poging van 
de wereld een mens door het heilige (de 
godsdienst) in haar netten te lokken. ‘Ik 
heb na zelfonderzoek ingezien dat ik op 
het wereldtoneel slechts een nederige, 
eenvoudige, zorgeloze eenzame kan 
voorstellen, en daar ben ik tevreden 
mee’ (zijn antwoord aan de gouverneur 
van Charkov die hem wilde overhalen 
monnik te worden).
In het jaar 1765 geeft hij zijn beroep als 
leraar op. Nu begint een periode van 
25 jaar waarin hij altijd op reis is en 
tot zijn dood geen vaste verblijfplaats 

Anekdote

Toen Skovoroda op de leeftijd 

van 72 jaar bij een leerling van 

hem te gast was, nam hij tegen 

de avond plotseling een schep 

en begon een gat te graven. 

‘Wat doe je nu, mijn vriend?’ 

vroeg zijn gastheer hem. ‘Het 

is tijd de tocht te beëindigen,’ 

antwoordde zijn gast. ‘Alsje-

blieft, mag dit mijn graf zijn, en 

schrijf erop dat de wereld op 

mij jaagde, maar mij nooit kon 

vangen.’ De volgende dag werd 

hij dood in zijn kamer gevon-

den. Zijn armen lagen gekruist 

op zijn borst, zijn hoofd rustte 

op papierrollen waarop zijn 

werken geschreven waren.

w	TEKST:	 VERONIKA JEFREMOWA EN ANNEKE STOKMAN

w	LAND:	 OEKRAÏNE/NEDERLAND

w	BEELD:	 SHUTTERSTOCK

w	RUBRIEK:	SPOREN VAN LICHT

Citaat

De Heer in zijn oneindige 

barmhartigheid heeft al het 

noodzakelijke eenvoudig, en al 

het gecompliceerde onnodig 

gemaakt.

Charkov Nationale 

Pedagogische Universiteit 

na Russisch bombardement
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Het tweede kauwen is de zelfbezinning: 
kennis is een zich herinneren. Skovo-
roda steunt hierbij op Plato’s leer van 
de ware gedachte, of pre-herinnering. 
De ons omgevende wereld verwijst voor 
de filosoof naar de goddelijke realiteit. 
Zie je rook? Herinner je het vuur. Zie je 
de wereld? Herinner je de eeuwigheid. 
Hij ziet dus de ontwikkeling van het in-
eigen goddelijke als de tweede trede.
Hij ziet het als de taak van de filosoof 
de verhouding van de eeuwigheid of 
het ware zijn tot onze wereld en haar 
wetmatigheden te onderkennen en voor 
anderen duidelijk te maken. Daarvoor 
is de innerlijke maat of het onder-
scheidingsvermogen noodzakelijk. Als 
we hemel, aarde en zee willen meten, 
moeten we eerst onszelf met onze eigen 
maat gemeten hebben. Maar als we de 
in onszelf liggende maat niet vinden, 
waarmee kunnen we dan meten? Dit 
staat in de dialoog ‘Narcissus’ (die 
als toneelstuk werd opgevoerd). De 
verdere weg tot het eeuwig menszijn is 
voor Skovoroda een proces, waarvan de 
belangrijkste stap is te erkennen dat de 
innerlijke mens waarachtig bestaat (de 
derde trede).
Als een echo van Angelus Silesius klinkt 
het: ‘Mijn lichaam is als de wand van 
een tempel. En hart en denken zijn als 
de offergave in de tempel of als water in 
het vat.’
Heel belangrijk voor de filosoof is dat 
de mens God niet als iets uiterlijks ziet, 
maar hem in zijn hart als zijn eigen in-
nerlijke wezen ervaart. Het diepe hart, 
dat slechts voor God kenbaar is, is niets 
anders dan de onbegrensde diepte van 
onze gedachten of, eenvoudig gezegd, 
de ziel, dus het waarachtige wezen, de 
waarheid, de essentie, onze kern, de 
kracht waaruit al het met ons verwante 
leven en ons eigen leven bestaat.
Skovoroda benadrukt ook dat de inner-
lijke mens niet een of andere abstracte 
idee is, maar een nieuwe mens, waar de 
oude mens in moet veranderen. Deze 
nieuwe mens moet ieder mens in zich-

grote kring van aanhangers, noemt ze 
zijn ‘onzichtbare gemeente’. Hij wordt 
beroemd, allen willen met hem spreken 
en hem uitnodigen, zodat de filosoof 
zich af en toe in het dichte woud bij 
Charkov moet verbergen. Daar, in de 
eenzaamheid, ontstaat het grootste deel 
van zijn literaire werk: traktaten, dialo-
gen, gelijkenissen, liederen, gedichten, 
fabels en brieven.
Hij heeft maar één doel om de pen ter 
hand te nemen: de mensenharten aan 
te spreken en de horenden de weg naar 
de waarheid te tonen. ‘Kennis, lijkt mij, 
is de eigenlijke weg tot verlossing. Wat 
is het eeuwige leven anders dan God 
te kennen? Dat wil zeggen een levend, 
onvergankelijk, eeuwig mens te zijn?’ 
Het zichzelf kennen noemt hij sym-
bolisch een tweevoudig kauwen. Het 
eerste kauwen bestaat eruit dat men 
de historische, ceremoniële, kortom de 
vleselijke korst of schaal stuk kauwt. 
Hij roept ons op: bijt dit idool kapot, 
verscheur de leeuw-duivel en vind in 
het innerlijk de verborgen voeding en 
de zoete honing van de eeuwigheid, de 
onbekende en geheime waarheid Gods. 
Wij moeten met behulp van inzicht 
door de schaal of korst heendringen. 
De eerste trede bestaat er dus uit zich 
van de gekristalliseerde aspecten van 
zijn wezen te bevrijden.

Over zijn pedagogische ideeën

Skovoroda onderrichtte in de loop van zijn leven aan verschillende insti-

tuten en ook privé de dichtkunst, Grieks, ethiek en filosofie. De pedago-

gie is voor hem een gevolg van zijn opvattingen. Zo bestaat voor hem 

de opvoeding niet zozeer in het doorgeven van kennis, maar veel meer 

in de ondersteuning van de spirituele mogelijkheden van een leerling. 

Hij is van mening dat de leraar de kinderen geestelijke voeding moet 

geven die bij hun natuur past, en dat hij ze daarmee helpt door ze bij te 

brengen hoe men ‘de economie (de levenshuishouding) van de ziel’, ‘de 

economie van onze kleine wereld’ (de microkosmos) op orde houdt. Hij 

moet zijn leerlingen ‘ordening in hun hart’ leren. Skovoroda onderwaar-

deert het overbrengen van kennis niet, maar ‘men mag zich daarop niet 

verlaten, en de hoogste wetenschap niet veronachtzamen.’ Hier zie je 

duidelijke overeenkomsten met de pedagogiek van Comenius.
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de waarheid te gaan, dat de goddelijke 
mens, het ware menselijke wezen in 
hem, helder naar voren treedt en glanst.

De Bijbel
De leer van Skovoroda berust op de 
Bijbel. Hij was een groot verkondiger 
van de Bijbel en ontwikkelde een eigen, 
sterk van de officiële kerkelijke doctrine 
afwijkende Bijbeluitleg.
De Bijbel opent een wonderbare 
mogelijkheid om uit de aardse tot de 
goddelijke wereld te komen. Als het 
gnostieke christendom over de Bijbel 
als kracht spreekt, wordt die betiteld als 
‘derde veld’, dat zich tussen de aardse 
wereld en het koninkrijk Gods uitstrekt, 
om voor de mensen de overgang naar 
het goddelijke mogelijk te maken (in: 
Büchlein über das Lesen der Heiligen 
Schrift, 1788).
De samenstelling van het wereld-al ver-
klaart Skovoroda als volgt: ‘Het al be-
staat uit drie werelden. De eerste is de 
algemene, bewoonde wereld. De andere 
twee zijn speciale, kleinere werelden. 
De eerste is de microkosmos, ofwel de 

zelf vrijmaken, en is onpersoonlijk: het 
is niet jouw beeld, jouw schoonheid, het 
is niet van jou.
De overwinning van de hemelse mens 
over de aardse is voor de filosoof de 
tweede geboorte, of de eigenlijke schep-
ping van de mens, want de existentie 
als uiterlijke mens is slechts een schijn-
existentie. Het is een wedergeboorte. 
Een van de belangrijkste voorwaarden 
hiervoor is het verlangen van het hart. 
Je vijanden zijn je eigen meningen die in 
je hart heersen en je kwellen. Het hart is 
de oorsprong van de ziel, waarheen het 
moet terugkeren. De aardse wereld kan 
het hart niet beroeren, want het is een 
goddelijk element: God is in ons hart, 
het is de goddelijke vonk in de ziel.
De vierde trede is dus de reiniging van 
hart en bloed door middel van cathar-
sis, zelfvermindering. ‘Wat moet in de 
mens afsterven?’ werd hem vaak door 
leerlingen gevraagd. Zijn antwoord: ‘Die 
ziele-elementen die de mens met de 
wereld verbinden, en dat zijn de zelfheid 
en de eigen wil van de mens.’ Zo bereikt 
de mens die heeft besloten de weg tot 

Historisch

Onder de bekende oudleer-

lingen van de academie van 

Kiev is de goede vriend van 

Skovoroda, Semjon Gamaleja 

(1743-1822), die een geestver-

want was van de rozenkruiser 

Novikov en een groot aantal 

werken van Böhme door zijn 

vertaling in het Russisch in zijn 

vaderland bekendmaakte.

Citaat

Jullie geluk en jull ie vrede en 

jull ie hemel en jull ie God zijn in 

je. Zie toe dat jouw God altijd 

bij je is, dan zul je ook bij hem 

zijn.

Charkov - Skovoroda Nationale 

Pedagogische Universiteit
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innerlijke strijd van de mens. ‘Geloofd 
zij God dat hij het noodzakelijke licht, 
en het moeilijke niet noodzakelijk heeft 
gemaakt.’
Als vrucht van het grote werk ontstaat 
de rust van de innerlijke mens, de in-
nerlijke vrede, de door niets beperkte 
vrijheid van de innerlijke mens. Hier 
maakt hij gebruik van de tegenstel-
lingen, een graag door hem toegepaste 
methode. Minder artsen – minder 
zieken; minder goud – minder noodza-
kelijkheden; minder handwerk – minder 
verspilling; minder wetenschappers – 
minder gekken; minder vrienden – min-
der vijanden; minder wapens – minder 
oorlog; minder zoetigheden – minder 
treurigheid, enzovoort. Waar geen weer-
standen zijn, hoeft men zich ook niet in 
te spannen om ze te overwinnen. ‘Wat is 
zaliger dan een zodanige vrede van de 
ziel te bereiken, dat men op een kogel 
lijkt die het niet uitmaakt waar hij heen 
gerold wordt.’ Grigorij was vervuld van 
verlangen naar conflictloosheid. Zo’n 
mens is gelukkig, en niemand kan het 
hem afnemen. Zijn overtuiging was dat 
men een dorp kan kopen, maar geluk, 
een noodzaak, wordt altijd en overal 
gratis geschonken.
De goddelijke wereld en de materie 
verhouden zich tot elkaar als een boom 
tot zijn schaduw: beide zijn op dezelfde 
plaats en in dezelfde persoon. Hij 
heeft het over twee parallel existerende 
dimensies. Net als Böhme en Comenius 
ziet Skovoroda de materie als een sluier 
die de geest, het wezen bedekt. Duide-
lijk stelt hij twee natuurorden tegenover 
elkaar. De hele zichtbare kosmos is ver-
gankelijk, een oceaan waarop de mens 
vaart naar zijn uiteindelijke bestem-
ming, de vaste rots van goddelijk zijn. 
Deze reis is mogelijk voor de mens door 
de aanwezigheid van de goddelijke vonk 
in hem. Deze eeuwige kern te door-
gronden is een van de centrale opgaven 
van de mens, want in het eeuwige zaad 
ligt een eeuwige ontwikkeling besloten. 
Het is genoeg om je een appelpit voor 

mens. De tweede is de symbolische we-
reld, dat is de Bijbel. Daarin zijn figuren 
verzameld als beelden om onze gedach-
ten tot begrip van de eeuwige natuur te 
voeren’ (in: Schlangensintflut. Gespräch 
zwischen der Seele und dem unverwes-
lichen Geist, 1791). Als figuren noemt 
hij verschijnselen als dag en nacht, licht 
en duisternis. De zon is de belangrijk-
ste. Cherubim zijn gestalten uit de god-
delijke wereld. 
Hij spoort de lezers aan niet langer te 
wachten, maar nú de weg in te slaan: 
‘Trek thuis je laarzen uit, was je handen 
en voeten, laat al het onnodige achter je 
en ga op tot het goddelijke. Voor deze 
overgang is de Bijbel een brug en een 
ladder.’

De nieuwe perspectieven en de god-
delijke wereld
Het verblijf op deze wereld zag Skovo-
roda als de noodzakelijke basis voor de 

Citaat uit Narcissus

O goddelijke vonk! O graankorrel! Christus Jezus! Hemelse en nieuwe 

mens! Hoofd en hart en licht van de totale schepping! Middelpunt van 

het wereld-al! Kracht, wet en rijk van vrede! Rechterhand Gods! Onze 

opstanding! Wanneer zullen wij u kennen? Gij zijt de ware mens uit het 

ware vlees. Maar deze nieuwe mens kennen wij niet. Allen die wij ken-

nen sterven, allemaal. Maar de ware mens sterft nimmer.

De uitleg van de mythe van Narcissus

Bij de naam Narcissus denkt men aan een schone jongeling die zichzelf 

in een meertje weerspiegeld zag en verliefd werd op zijn eigen schoon-

heid. Overal zocht hij steeds weer naar het spiegelbeeld van zijn gezicht 

in het water, en ten slotte verdrinkt hij in zelfbewondering. Vandaar het 

woord narcist, dat nog steeds gebruikt wordt.

Skovoroda geeft een andere uitleg aan de mythe. In zijn traktaat ‘Narcis-

sus’ verklaart hij: in het heldere water van de kennis ziet Narcissus 

zijn ware, onvergankelijke wezen. Vanaf dat moment vindt hij geen rust 

meer, vanwege zijn overgrote verlangen naar de Andere. En eenmaal 

ziet hij zijn ware gestalte, de beelddrager Gods in zich weer. In grenze-

loze liefde voor deze Andere gaat Narcissus in het heldere levenswater 

ten onder, waardoor het goddelijke principe in hem voor eeuwig gered 

wordt. Zo kan ieder mens tot kennis komen, onder zijn uiterlijke omhul-

ling zijn innerlijke mens aanschouwen en tot leven wekken.
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Lao Zi, Plato, Böhme, Comenius en ten 
slotte met die van het moderne Rozen-
kruis, toont Skovoroda als gnosticus 
die zich aansloot bij alle verkondigers 
van de gnosis, namelijk het pad van 
de waarheid zelf te gaan en te tonen. 
Ontelbaren heeft hij geholpen dit pad 
ook praktisch te gaan. Velen voelden de 
brand van zijn innerlijk vuur. De meer 
dan vijfduizend pogingen zijn leer te 
verklaren, vormen zijn geestelijk erfdeel: 
hij beweegt de gemoederen, brengt ze 
in beroering, laat ze niet langer in traag-
heid en doelloosheid verwijlen, maar zet 
ze aan een stap vooruit te maken.
Wij kunnen dankbaar zijn voor deze 
ondersteuning die wij nu nog, op onze 
eigen weg, van Grigorij Skovoroda kun-
nen ervaren. 

Dit artikel is gebaseerd op de voordracht van Vero-

nika Jefremowa tijdens bovengenoemd symposion.

Literatuur

Tetyana Hoggan-Kloubert, Hryhoriy Skovoroda, ein 

Ukrainischer Sokrates met als aanhangsel Skovo-

rodas ‘Narziss’, vertaald door Veronika Jefremowa, 

Königsdorfer Verlag 2020

te stellen. Als daarin een boom met 
wortels, takken, bladeren en vruchten 
verborgen is, zo kun je daar ook ontel-
baar miljoenen tuinen vinden, ontelbare 
werelden.

De ongelijke gelijkheid bij God
God is als een waterrijke bron, die ver-
schillende vaten, elk naar zijn omvang, 
vult. Boven de bron staat het opschrift: 
alle een ongelijke gelijkheid. Verschillen-
de stromen vloeien uit in verschillende 
vaten, rondom de bron. Een klein vat 
bevat minder, maar is dáárin gelijk aan 
het grotere, dat ze allebei vol zijn. Zo 
ziet Skovoroda de individuele ontwikke-
ling van ieder mens, die in de goddelijke 
wereld leidt tot absolute eenheid met 
alle andere wezens. Deze idee van on-
gelijke gelijkheid vinden we al bij Plato.
God is liefde: liefde en eenheid zijn 
hetzelfde. God zelf is de eeuwigheid, 
oorzaakloos begin, begin zonder oor-
zaak. Begin en einde zijn niets anders 
dan God als eeuwigheid. Er is niets 
voor en niets na. De eeuwigheid is als 
een ring. Waar ze begint, daar eindigt ze 
ook. Skovoroda gebruikt veel verheven 
symbolen die God verzinnebeelden: 
bron, afgrond, berg. Graag maakt hij 
ook gebruik van de bekende symboliek 
van cirkel, driehoek, vierkant, om de 
eenheid van God voor te stellen.
De weg tot God is de enige zin van ons 
bestaan in de wereld: als de schepselen 
uit de goddelijke bron uitvloeien, dan 
moeten ze ook weer terugkeren in dat 
wat begin en einde is, en ons van de 
dood naar het leven, van de aarde naar 
de hemel voert.

Ten slotte
De leer van Skovoroda belicht alle we-
zenlijke aspecten van de gnostieke spiri-
tuele weg, op een toegankelijke, levendi-
ge manier. Zijn aangeboren muzikaliteit 
helpt hem daarbij. De filosofische uitleg 
gaat ver voorbij zijn eigen eeuw. De 
verbazingwekkende overeenstemming 
met de leer van Hermes Trismegistos, 

Over een mystieke ervaring 

(uit een brief)

‘… ik ging in de tuin wandelen. 

De eerste ondervinding die ik 

met mijn hart waarnam, was 

los zijn, vrijheid, frisheid… Ik 

voelde in mij een buitengewone 

bewogenheid, die mij met een 

onbekende kracht vervulde. Een 

plotselinge, onzegbaar zoete 

uitstorting vervulde mijn ziel, 

en alles in mij begon als vuur 

te branden. De hele wereld 

verdween voor mij, alleen nog 

een gevoel van liefde, rust en 

eeuwigheid bezielde me. Tranen 

stroomden uit mijn ogen en 

verspreidden een hartverwar-

mende harmonie in mijn hele 

lijf…’

Citaat

Citaat uit het boek: Grigorij Skoworoda. Zijn 

leven en leer , door Wladimir Ern:

Skovoroda is de eerste die de vaste plaatsen 

van de nieuwe Europese geschiedenis verlaat, 

de eerste die de toekomst in gaat, de eerste 

die uit het Egypte van de materiële ‘mecha-

nische’ beschaving tevoorschijn komt en zich 

overgeeft aan de zoektocht naar het nieuwe, 

het eeuwige, het onveranderlijke. Met zijn staf 

doorkruist Skovoroda niet alleen de lande-

rijen. Zijn dorstende geest trekt door het hele 

universum, de totale existentie, op zoek naar 

een vaste steen, de ware Petra, de geestelijke 

vrede – ‘het zoetste oord van de eeuwigheid’. 

In de persoon van Skovoroda maakt het denken 

van zijn land een belangrijke omwenteling, 

neemt een basisbesluit, neemt een richting aan 

die het niet meer verlaat.



AAls jonge mensen zijn wij op zoek naar 
onze eigen weg in deze wereld.
Een plek om te zijn in onze maatschap-
pij.
We werken en studeren, reizen en bou-
wen vriendschappen en connecties op.

Sinds we klein zijn leren we een taal van 
onze ouders in het land waarin we zijn 
geboren.
De eerste woorden zal je je waarschijn-
lijk niet herinneren.
Zo fragiel, toch sterk en krachtig.

We kunnen onze stem gebruiken om onze 
waarheid de wereld in te spreken. Om 
elkaar te inspireren en samen te creëren, de 
persoon naast je te helpen.

Maar er is nog een andere stem, een an-
dere taal.

In onze generatie is het normaal geworden 
om te communiceren met een telefoon.
We sturen er berichten en foto’s mee om 
onze relaties sterk te houden.
In een wereld waar alles snel ter beschik-

De stem van de jonge  generatie 

Untitled #406 Paris reading
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w	TEKST:	 FLEUR LAUSCHER

w	LAND:	 NEDERLAND

w	BEELD:	 PATRICK GONZALES

w	RUBRIEK:	KUNST

king is, kunnen we vergeten waar het 
echt om draait.

We zijn bezig met school, werk, onze 
carrières.
Dagen, weken, maanden gaan voorbij, 
soms zonder dat we het door hebben.
Zo raken we verstrikt in de normen en 
waarden van onze maatschappij.
Maar, er is een andere reden, een groter 
doel waarom wij op deze aarde zijn 
gekomen.

We zijn allemaal zoekende.
Net als de generaties voor ons.
Zij hebben het Rozenkruis opgebouwd, 
waardoor wij nu de mogelijkheid heb-
ben om hier samen te komen.

Samen kunnen wij deze conferentie op 
zoek gaan naar de stem in ons hart.
Iedereen heeft een hart.
Kloppend. Van het begin tot het einde 
van hun bestaande leven.

Het zorgt er onder andere voor dat het 
bloed door je hele lichaam stroomt.
Maar ook, het staat symbool voor de 
liefde.
Waardoor wij liefde geven en ontvan-
gen.

Eigenlijk is het een soort schatkamer.
Een onbereikbare schatkamer, die toch 
bestaat.
Die er voor iedereen is.
En ons allemaal nog een stukje meer 
verbindt.
Geen begin en geen einde.
Het is er gewoon. 
Onbereikbaar, toch tastbaar als je je 
hand erop legt.

Allemaal dragen wij zo een stukje van 
die schatkamer in ons.
En zijn wij samen een stukje van het 
algemene geheel, levend als individu.

Op weg naar de bron die alles mogelijk 
maakt.

De liefde.

De stem van de jonge  generatie 

Untitled #256
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Woordenwervelingen rond de kern
Twee Rappers in Antwerpen
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T
Tourist le MC is een Vlaamse rapper uit Antwerpen. Zijn teksten zijn 
vermoedelijk in het hele taalgebied verstaanbaar. Ik geef je enkele 
strofen, luister:

Ik vroeg hem naar het geheim van ‘t leven
Hij zei mij de tijd zal het leren
Chanter, chanter, chanter
De oude ziel sprak, alles staat geschreven
Het is een kwestie van, leren lezen
Chanter, chanter, chanter
Ik kijk naar de hemel en denk waarom ook niet
Ik spreid mijn armen en zeg Ave Maria
Spit voor ons povere MC’s geef stamina
Gun ons toegang tot de magie en Mia
Mia, ze zag het licht aan het zenit
Begreep niets maar voelde de waarheid binnenin
Een onbeschreven kennis, enkel in hart en ziel

God, Kosmos, een alles verbindende energie
Vergeef me als ik schrijf word ik wat spiritueel
De creatieve zone pompt te veel endorfine
Maar dat is niet erg mannen, niet erg mannen echt niet
Dat is voor wat we het doen, dat contact met het goddelijke
En het voelt aan als een geslaagde missie
Als we ook maar een tikkeltje vertalen naar muziek
Student in het dagelijkse leven, meester op de beat
Artiest van het volk, bedeel de alchemie
En route, volg de zon en sterren
Continu op zoek naar mijn eigen legende
•
En dan is er die Nederlander in de stad. Artiestennaam Gijs. De song 
heeft als titel ‘de stem’. Enkele fragmenten:

En als je luistert naar de stem
Dan zit daar wel iets in meestal van de kern
Je moet het wel willen horen van jezelf
Want hoe kun je anders weten wie je bent

Geloof mij nou als je luistert naar de stem
Dan zit daar wel iets in meestal van de 
waarheid
Maar je moet het wel beamen wat daar zit
Soms is het je al gegeven wat je hebt

Ik moet het geven wat ik heb
En geen milliliter minder anders spijt
Dat is de realiteit
Maar mijn geluk laat ik liggen voor ambitie 
af en toe
En dat is k**
Ook dat is de realiteit
•
Ja, het is een kwestie van leren lezen. 
Niets begrijpen en de waarheid vanbin-
nen voelen. Een onbeschreven kennis, 
enkel in hart en ziel. Als je luistert naar 
die stem zit daar meestal wel iets in van 
de kern. Je moet het wel willen horen 
van jezelf. Hoe kun je anders weten wie 
je bent. Je moet het wel beamen wat 
daar zit. Het geven wat je hebt en geen 
milliliter minder, anders spijt. Zo kan je 
leven leren. 2023. 

Kunstenaars vertolken de Zeitgeist, vooral jonge kunste-
naars. Bij wie de scheppingskracht overvloedig en de 
maatschappelijke inperking gering is. Woordkunstenaars. 
Zij gebruiken een veelheid van woorden die in een rit-
mische werveling worden uitgestort door de rapper van 
dienst. Ook in het Nederlands. Plots valt je in al dat geweld 
een fragmentje op, of enkele zinnen, een gevatte uitdruk-
king waarin de nadruk net iets anders wordt gelegd, een 
streepje harmonie dat ademruimte schept in een stam-
pende dreun.

w	TEKST:	 ERIC OP ‘T EYNDE 

w	LAND:	 BELGIË

w	BEELD:	 ARTMAJEUR

w	RUBRIEK:	KUNST

https://www.youtube.com/watch?v=RSGd24VFBaQ - Tourist le MC

https://www.youtube.com/watch?v=0R1uNPfUYCM - Gijs
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De invloed van  Joachim van Fiore
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accent op 
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Essay/

Wie was Gioacchino da Fiore (Joachim van Fiore)? 
Hij werd geboren omstreeks 1135 in Calabrië, Zuid-
Italië. Dit is het gebied waar eens Pythagoras zijn 
inwijdingsschool had, het oude Magna Graeca. Als 
jongeman besloot hij de islam en de Grieks-ortho-
doxe kerk te leren kennen. Aldus ondernam hij een 
pelgrimage naar de Oriënt en naar Palestina. Daar 
had hij zijn eerste mystieke ervaringen: visioenen in 
de woestijn en op de berg Tabor, die hem de beteke-
nis van de Heilige Schriften, de Bijbel, onthulden. 
Teruggekeerd uit het Heilige Land wilde Joachim 
monnik worden; hij sloot zich aan bij de orde van de 
cisterciënzers in het klooster van Corazzo. In het jaar 
1177 werd hij door zijn medebroeders tot abt geko-
zen. Hij leidde een leven van strenge ascese en con-
templatie. Lang zou hij niet abt blijven, enkele jaren 
later verliet hij de monniken en stichtte een eigen 
klooster in Casamari. Hieruit ontstond een nieuwe 
orde, de fiorenzen genaamd.
Zijn beslissende mystieke ervaring, het uur van zijn 
verlichting, had Joachim in de nacht naar Pinksteren 
in 1190. Hij beschrijft zijn visioen aldus:
‘Toen ik omstreeks de tijd van de metten uit de slaap 
ontwaakte, nam ik ter meditatie de Openbaring van 
Johannes ter hand. Toen, op het uur dat Christus is 
opgestaan, verhelderde plotseling het licht van in-
zicht de ogen van mijn geest, en werd mij de vervul-
ling van dit boek geopenbaard alsook de symmetrie 
en het innerlijke verband tussen het Oude en het 
Nieuwe Testament.’
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D ken in tijd. De opeenvolging betekende 
vooral een culminatie, want het tijdperk 
van de zoon was de vrucht van het 
voorafgaande tijdperk van de vader, en 
het tijdperk van de geest de vrucht van 
het tijdperk van de zoon.
‘Op drie wereldtoestanden wijzen ons 
de geheimen uit de Heilige Schrift,’ 
schreef de monnik, ‘op de eerste waarin 
wij onder de wet waren, op de tweede 
waarin wij in de genade zijn, en op de 
derde die wij spoedig verwachten, in 
een nog rijkere genade want God, zoals 
Johannes zegt, gaf ons genade voor ge-
nade, namelijk het geloof voor de liefde 
en die twee tezamen.’
Dit ontvouwen voltrekt zich telkens in 
drie kringen: 
in wetenschap, in de macht der wijs-
heid, in volkomen kennis; 
in het knechtschap van de slaaf, de 
dienstbaarheid van de zoon, de vrijheid 
van geest; 
de eerste in vrees, de tweede in geloof, 
de derde in liefde; 
sterrenlicht, morgenrood, daglicht; 
de eerste status is die van de knechten, 
de tweede van de vrijgemaakten, de 
derde van de vrienden.
Kortom, het derde tijdperk is de vervul-
ling. Geestelijk, rechtstreeks inzicht 
zal de plaats innemen van geloof; in 
volkomen vrijheid zal een ecclesia spiri-
tualis, een geestelijke kerk van vrienden 
geboren worden. In het derde tijdperk 
zal ook een nieuw Testament zich 
ontvouwen, volgens de regels uit de 
Openbaring van Johannes zal het een 
Evangelium aeternum zijn: ‘En ik zag 
een andere engel in het midden van de 
hemel en hij had een eeuwig evangelie 
te verkondigen.’ Om dit eeuwig evange-
lie, dat alle overgeleverde schriften zou 
overstijgen, was het Van Fiore te doen. 
Want, zo geloofde hij, aan de geschiede-
nis komt een eind, de tijd zal worden 
verslonden door de ‘eeuwige duur’. De 
geest, verkondigde hij in zijn profeti-

Dit visioen leidde tot een tien jaar du-
rende worsteling om de betekenis van de 
Heilige Schrift te duiden, maar vooral 
om inzicht in de uitwerking van de god-
delijke openbaring in de historie te ver-
krijgen. Naar analogie van de drievou-
digheid van God, de drie-eenheid vader, 
zoon en heilige geest, ontwierp Van Fi-
ore door middel van vier geschriften een 
vorm van spirituele geschiedenis. Daarin 
ontvouwt de goddelijke triniteit zich in 
drie fasen, drie tijdperken. De geschie-
denis van de mensheid van Abraham 
tot aan zijn eigen tijd was geopenbaard 
in het Oude Testament. Daarin zag hij 
het tijdperk van de vader, welk tijdperk 
eindigde vlak voor de geboorte van Jezus 
Christus. Daarna volgde het tijdperk van 
de zoon, zoals dat geopenbaard is in het 
Nieuwe Testament. Ten slotte zou als 
derde het tijdperk van de heilige geest 
volgen; deze fase zou worden geopen-
baard door middel van wat hij noemde 
‘het eeuwig evangelie’.
Een tijdsindeling, gebaseerd op een 
spirituele ontwikkeling, was niet nieuw. 
Vóór Van Fiore had Augustinus dat met 
de creatie in zes, respectievelijk zeven 
scheppingsdagen gedaan, correspon-
derend met zes tijdvakken; het zevende 
was de Sabbat, de periode van rust. 
Aldus staat geschreven in het boek Ezra 
(O.T.), namelijk dat de schepper aan de 
wereld ritme én tijd gaf: ‘Hij stelde met 
zijn meetlint voor der tijdengang een 
maat. Hij stelde met de zekerheid der 
rede het getal der uren.’
Onze abt uit Zuid-Italië rekende ook 
het aantal jaren uit dat voor elk tijdperk 
gold. Zoals voor de tijdperken van de 
vader en de zoon 42 generaties werden 
genomen, elk van dertig jaar, zo ook 
voor het derde tijdperk, dat van de hei-
lige geest. Opgeteld kwam Van Fiore uit 
op het jaar 1260 als het begin van het 
tijdperk van het ‘eeuwig evangelie’.
Maar Joachim ging verder dan het lou-
ter achter elkaar stellen van de tijdper-

Pagina 34-35: 

Soir aux Andelys 1924. 

Félix Vallotton
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geometrische voorstellingen. 
Gioacchino stond daarbij niet alleen 
in zijn leerstuk van drie tijdperken. 
Onder joodse kabbalisten bestond al 
een overeenkomstige periodenleer, 
zoals Gershom Scholem beschrijft. De 
parallel betreft niet alleen het aantal 
tijdperken en aantal jaren, maar even-
eens de idee van culminatie: de mens-
heid beklimt in een zeker ritme, sport 
voor sport, een hemelladder. Zo legden 
de kabbalisten uit Catalonië in het 
boek Temunah vast, dat het aflopende 
tijdperk onder het teken van strengheid 
en wetten stond, terwijl in de komende, 
nieuwe eoon de verboden en gebo-
den overwonnen zouden worden. Een 
gegeven is wel dat juist rond 1250 dit 
leerstuk van drie wereldtijdperken naar 
buiten werd gebracht, rond het jaar 
waarin volgens Van Fiore het tijdperk 
van de heilige geest zou beginnen.

sche woorden, zal woning maken in de 
bruidskamer van het hart der mensen: 
God in de mens, God in de wereld, im-
manent én transcedent. Het aangezicht 
van de aarde zal vernieuwd worden, 
een nieuwe ster, getransformeerd tot de 
planeet van vrijheid en liefde.
Nu luidt natuurlijk de vraag: hoe 
werkelijk, hoe levensvatbaar is zijn 
utopische profetie geworden? Mystieke 
ervaringen en visoenen kwamen in zijn 
tijd veelvuldig voor. Niet zelden waren 
zij opgewekt door extreme vormen van 
ascese of het product van exaltatie. Is 
er iets van zijn voorschouw van een 
utopisch, derde tijdperk van vervulling 
uitgekomen?
Zo’n visioen mag dan een gebeurtenis 
buiten plaats en tijd zijn geweest, het 
kostte onze profeet tien jaren om die 
te duiden en uit te leggen, om die te 
verwerken in vier boeken, alsook in vele 
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de werken van Van Fiore zijn niet na 
te gaan. Wel voltrok zich een evolutie, 
de ontwikkeling van tweelingkracht 
met aan de ene kant de morele, eigen 
verantwoordelijkheid, aan de andere 
kant de geboorte van rationalisme dat 
zich begint los te maken van de oude 
vroomheid. Het zijn kenmerken ho-
rende bij het derde tijdperk. 
Duidelijker, meer rechtstreekse beïn-
vloeding treffen we ten eerste aan bij 
groeperingen als de dulcinianen en 
amalricianen.
De dulcinianen waren een religieuze 
sekte. Hun naam was afgeleid van de 
leider van de beweging, Fra Dolcino 
van Novara. Deze publiceerde eind der-
tiende eeuw een aantal brieven, waarin 
hij uitlegde dat zijn ideeën van de era’s 
van de geschiedenis waren gebaseerd 
op de theorieën van Joachim van Fiore. 
In 1304 werden drie dulcinianen ver-

Er gebeurde halverwege de dertiende eeuw nog meer. Zo verscheen 
in 1260 het beroemde kabbalistische boek de Zohar. Ook de Zohar 
verkondigt de openbaring van God door middel van zijn schepselen 
als vrije, scheppende geesten. De dertiende eeuw, wel eens het hoog-
tepunt van de middeleeuwen genoemd, was de eeuw van Franciscus 
van Assisi, van Thomas van Aquino, Meister Eckehart en van Dante, 
geboren in 1265. Die vermeldde de ‘profetengeest’ van Van Fiore in 
zijn Divina Commedia, Paradiso XII 140-141.
Het was ook de tijd van de Vlaamse mystica Hadewych, een over-
gangsfiguur, iemand die de spontane, extatische visioenen afwijst; zij 
wil ‘genietend bezitten in een gevoelen dat boven alles uitgaat’. De er-
varing van de unio mystica moest voortaan door het denken begrepen 
kunnen worden. Of zoals zij schreef: ‘De rede is sneller bevredigd dan 
de minne, maar de minne kent groter bevrediging in de zaligheid. Toch 
zijn zij elkaar van groot nut. Want de rede onderwijst de minne en de 
minne verlicht de rede. Wanneer de rede dan de gloed van de minne 
aanneemt en de minne zich laat beheersen en binden aan de rede, dan 
zijn zij tot iets zeer groots in staat. Maar dat kan niemand leren dan 
door eigen ervaring.’
Wij zien in de dertiende en veertiende eeuw de opkomst van vrije, 
onafhankelijke geesten; ik noemde al Eckehart – hij komt hierna nog 
ter sprake, net als Johannes Ruusbroec. Directe beïnvloeding door 

In het knechtschap van 
de slaaf, de dienstbaarheid 
van de zoon, de vrijheid 
van geest
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verwachting van een duizendjarig rijk 
van vrede en geluk.
Deze beschrijving kan ook worden 
toegepast bij de stroming van de amal-
ricianen, een pantheïstische, vrije liefde 
beweging vernoemd naar Amalric van 
Bena. Net als de dulcinianen gingen 
ze verder dan de ideeën van Van Fiore. 
Hun verbreiding was groter: we vinden 
onder de aanhangers vele priesters als-
ook theologen uit Parijs en Straatsburg. 
Zij gingen uit van de driedeling van Van 
Fiore in het tijdperk van de patriarchen 
(vader), van het christendom (zoon) 
en de op handen zijnde nieuwe tijd van 
de heilige geest. Reeds aan het begin 
van de dertiende eeuw brachten de 
amalricianen hun idealen in de praktijk. 
Maar ook hen wachtte de veroordeling 
van ketterij. Zo werden de onschuldige 
bekeerlingen, waaronder vele vrouwen, 
hun dwaling vergeven. Van de aan-

brand als ketters door de inquisitie. De 
groep had een verblijfplaats gevonden 
nabij het Gardameer, maar moest zich 
terugtrekken naar een nabijgelegen 
bergtop. Daar werden zij verslagen 
door de bisschoppelijke troepen. Hun 
ketterij – men noemde hen gazarri, 
oftewel katharen – was zeker voor die 
tijd bijzonder radicaal. Zo profeteerden 
zij de val van de kerkelijke hiërarchie, 
de val van het feodale systeem en de 
stichting van een nieuwe egalitaire 
maatschappij gebaseerd op wederzijde 
steun en respect, gemeenschappelijk 
bezit en gelijkheid van gender. Hun 
collectieve strijdkreet Poenitentium agite, 
toon berouw, doe boete wordt aan hen 
toegeschreven in de bekende roman De 
Naam van de Roos van Umberto Eco. 
Wij zouden de dulcinianen nu mystieke 
anarchisten noemen of revolutionaire 
aanhangers van het millenarisme, de 

Want de rede onderwijst de minne 
en de minne verlicht de rede
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viel het optreden van de eerste hervor-
mer Johannes Hus. Het was het begin 
van het geestelijk vrijer bewegen van de 
Europese mens. Die uiteindelijk leidde 
tot de definitieve splitsing in katholi-
cisme en protestantisme.
Waren groepen als de dulcinianen en 
amalricianen nog sektarisch en buite-
nissig, een bredere beweging tijdens 
de veertiende en vijftiende eeuw was 
van diepere invloed op de christelijke 
cultuur en tevens in een steeds groter 
wordend gebied. We hebben het dan 
over de ‘Broeders van de vrije geest’, 
ook wel de ‘Godsvrienden’ genaamd. 
Er wordt aangenomen dat de amalri-
cianen die zich dus beriepen op Van 
Fiores indeling van drie tijdperken, 
op hun beurt de Broeders van de vrije 
geest hebben beïnvloed. Zij namen de 
pantheïstische theologie over en pro-
pageerden het geloof dat de volmaakte 

voerders werden er vier levenslang gevangengezet, tien anderen op de 
brandstapel gezet. 
Dat brengt ons tot de vraag: hoe verging het Joachim zelf? Tijdens zijn 
leven werd hij door de paus in bescherming genomen, maar na zijn 
dood werd het damnamus, de verdoeming, over hem uitgesproken. 
Zijn opponent, Petrus Lombardus, stelde het geloof aan de kerk boven 
de liefde tot Christus. De veroordeling kwam van paus Innocentius 
III, dezelfde paus die in de beruchte albigenzenoorlog de katharen liet 
uitmoorden en het celibaat verplicht stelde. Nadien zou Innocentius 
omschreven worden als de eerste grote paus waarin elk element van 
heiligheid ontbrak.
Er is nog een kant aan de zaak die hier nog niet is uitgelicht. Van Fiore 
voorspelde ten aanzien van het derde tijdperk niet alleen de openba-
ring van vrijheid en liefde, vriendschap en volkomen kennis. In het 
tijdperk van de geest zou ook de Antichrist opstaan. Immers, bij het 
opbloeien van de positieve eigenschappen hoorden ook de beproevin-
gen; zij zouden in kracht toenemen, want hier gold: kracht naar kruis.
Ondanks de postume verkettering en vervolging van Joachim zelf en 
de bewegingen die door zijn profetieën waren geïnspireerd, kon de 
vernieuwing binnen zowel de kerk als het christendom niet worden 
tegengehouden. Tegelijkertijd met het grote westerse schisma van 1378 
tot 1417 waarbij maar liefst drie pausen tegelijkertijd elkaar bestreden, 
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aan de kenmerkende vrienden die Van 
Fiore voorzag in het derde tijdperk. 
De Godsvrienden van de veertiende 
en vijftiende eeuw vormden een net-
werk van mystici en geleerden, die wijd 
verbreid over Europa actief waren. Een 
ander kenmerk was het gebruik van de 
volkstaal in plaats van het dode Latijn, 
waarvoor de Tsjechische hervormer 
Hus zich sterk heeft gemaakt. Eckhart, 
de vader van de vrije geest, heeft zich 
altijd heeft ingezet voor de ontwikkeling 
van kosmisch bewustzijn langs de lijnen 
van een praktische mystiek. Hoewel hij 
zich fel weerde tegen de beschuldiging 
van ketterij, moest hij zich terugtrekken 
uit het publieke leven. Ook Ruusbroec 
had te maken met critici die twijfelden 
aan zijn orthodoxe zuiverheid. Hij had 
echter zo’n hoge status – de ‘wonder-
bare’ luidde zijn eretitel – dat hij met 
rust werd gelaten. In de twintigste eeuw 
werd hij zelfs zalig verklaard. 
De vrees onder de prelaten van de kerk 

ziel en God een niet van elkaar te onderscheiden eenheid 
vormden. Ook ontkenden zij de noodzaak voor verlossing 
van het intermediair van de kerk en haar sacramenten, een 
idee dat vanwege het ondermijnende karakter onmiddel-
lijk als ketterij werd bestreden. De veroordeling luidde: de 
verspreiding van valse leringen, gemengd met elementen 
van hekserij. 
Een aparte en nieuwe ontwikkeling was de opkomst van de 
begijnen. Begijnen waren meestal alleenstaande vrouwen, 
die los stonden van een kloosterorde. In tegenstelling tot de 
nonnen hadden de begijnen niet de belofte van armoede 
afgelegd. Zij vormden evenmin een organisatie, al ont-
stonden wel gemeenschappelijke woningen en conventen, 
de begijnhoven. Een van hen was Marguerite Porete die 
het boek De spiegel van eenvoudige zielen schreef, die zelfs 
voor dit vrome werk moest branden op de brandstapel. De 
Broeders van de vrije geest, waartoe ook andere lekenre-
ligieuze orden als de begarden gerekend worden, werden 
gevonden in de Lage Landen (met name de begijnen), 
Duitsland, Frankrijk, Bohemen en Noord-Italië. Hiertoe 
behoorden ook grote geesten als Meister Eckhart, een 
Duitse dominicaan en Johannes Ruusbroec, de mysti-
cus uit het Zoniënwoud. De aanduiding ‘Godsvrienden’ 
zoals ze ook wel genoemd werden, doet meteen denken 
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na elkaar hun drie manifesten: 
de Fama of de Roep van de Rozenkruisers 
Broederschap;
de Confessio of de Belijdenis van de Ro-
zenkruisers Broederschap;
De Alchemische Bruiloft van Christiaan 
Rozenkruis.
Deze drie manifesten verschenen al-
lereerst in het Duitse taalgebied (1614, 
1615, 1616), spoedig gevolgd door 
vertalingen en uitgaven in andere 
Europese landen waaronder Holland. 
De geschriften kwamen anoniem uit, 
al werd het derde, de Alchemische 
Bruiloft aanvankelijk toegeschreven 
aan Johann Valentin Andreae. Onder-
zoek heeft uitgewezen dat achter de 
publicaties een kring van geleerden 
afkomstig uit Tübingen heeft gestaan. 
De publicaties, gericht tot de vorsten en 
geleerden van Europa, veroorzaakten 
een schokgolf waarvan de reikwijdte nu 
pas zichtbaar is geworden. Alleen al in 
de eerste negen jaar na het verschijnen 

in Rome betrof het esoterische aspect 
van de Godsvrienden en de Broeders 
van de vrije geest. Als zodanig lijkt dit 
voortdurende wantrouwen waardoor 
velen geslachtofferd zijn op de reactie 
tegen het gnosticisme van het vroege 
christendom. Ondergronds bloeide 
het gnosticisme op gedurende de late 
middeleeuwen binnen de kerk, onder 
kloosterlingen en priesters. 
Waarmee we zijn gekomen bij de voor-
naamste en na de renaissance optre-
dende groepering in centraal en West-
Europa: de rozenkruisers. Er wordt 
vermoed dat de rozenkruisers, die het 
gnosticisme vertegenwoordigden, al 
voordat zij in de openbaarheid traden 
vele monnikenorden bevolkten en zich 
tussen de priesterlijke dienaren van de 
roomse kerk bewogen tijdens de late 
middeleeuwen. 
Voor het eerste deden de rozenkruisers 
van zich spreken aan het begin van de 
zeventiende eeuw. Toen verschenen kort 
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verborgen blijven.’
In analogie met de profetieën van 
Joachim betreft het een geestelijk bouw-
werk, een tehuis van de geest. Dit huis 
staat voor de eeuwigheid en is slechts 
innerlijk zichtbaar. Bij een gebouw 
hoort een bouwplan en bouwers die 
dit plan uitvoeren. Het bouwplan is 
goddelijk – universeel, de bouwers zijn 
zij die bouwen aan een nieuw innerlijk 
levensveld. Aan dit bouwen gaat een 
fundamentele verandering van bezieling 
en bewustzijn vooraf. De eerste fase 
daarin is het normatieve stadium, de 
geboden en verboden, van hogerhand 
door wetten geleid. De fase van de 
vader. De tweede fase, die van de zoon, 
behelst het actieve stadium van loute-
ring en bewustwording. De derde fase 
is de stap naar de religie van de heilige 
geest waarin een mens tot zelfverwerke-
lijking komt, tot creatie binnen het veld 
van vrije geesten. 
In een spreuk uit de rozenkruisersge-
schriften wordt dit drievoudige proces 
als volgt uitgebeeld: ‘Uit God zijn wij 
geboren, in Jezus zijn wij gestorven, 
door de heilige geest zijn wij wederge-
boren’. 

In de Fama wordt verhaald dat de 
broeders van de Rozenkruis het graf 
van hun geestelijke vader, Christiaan 
Rozenkruis, ontdekken. In het midden 
van het graf stonden vier figuren die 
omsloten waren door cirkels, waarom-
heen geschreven stond: 1. Er is geen 
ledige ruimte; 2. Het juk der wet; 3. 
De vrijheid van het evangelie. Deze 
correspondeerden met de beroemde 
spreuk van de profeet Elias over de drie 
tijdperken van de wereld, die door Van 
Fiore nieuw leven was ingeblazen. Drie 
tijdperken waarvan het derde de hoop 

van de Fama zagen ruim vierhonderd 
publicaties, reacties op de manifes-
ten, het licht. Het was René Descartes 
die in Duitsland op zoek ging naar 
de rozenkruisers; Francis Bacon nam 
elementen uit de geschriften op in zijn 
New Atlantis. Ook in het Nederlands 
verschenen antwoorden op de Roep van 
de Rozenkruisers. Nu rijst de vraag: wat 
is het verband tussen deze beweging en 
Joachim van Fiore?
In De Fama of Roep van de Rozenkruisers 
is sprake van het Tehuis Sancti Spiritus, 
het huis van de heilige geest dus. Ik 
citeer: 
‘Op deze wijze begon de Broederschap 
van het Rozenkruis eerst met slechts 
vier personen. Door hen werd de ma-
gische taal en magische schrift van een 
uitvoerige woordverklaring voorzien, 
die wij nog heden ten dage tot eer en 
roem van God gebruiken en waarin wij 
grote wijsheid vinden. Doch daar die 
arbeid te zwaar voor hen werd en de 
ongelooflijke toeloop van zieken hen 
zeer hinderde en bovendien het nieuwe 
gebouw, Sancti Spiritus genaamd, vol-
tooid was, besloten zij nog meerderen 
in hun gezelschap en broederschap te 
betrekken.’ 
De eerste van de zes orderegels van de 
broederschap luidt, dat niemand van 
hen een ander beroep zou uitoefenen 
dan zieken genezen, en wel kosteloos. 
Bij regel drie staat: ‘Telken jare, op de 
dag C., zou iedere broeder bij Sancti 
Spiritus verschijnen of de oorzaak van 
zijn wegblijven melden.’
Over het nieuwe gebouw wordt gezegd: 
‘Ook zal ons gebouw, ofschoon hon-
derdduizenden mensen het van nabij 
hebben gezien, in eeuwigheid voor de 
goddeloze wereld onaantastbaar, on-
vernietigbaar, onzichtbaar en volkomen 

In het tijdperk van de geest zou 
ook de Antichrist opstaan
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oorlog waarbij niet alleen veel bloed 
vergoten werd maar ook talloze cul-
tuurgoederen zoals bibliotheken werden 
verwoest. 

De impuls van de klassieke rozen-
kruisers ging noodgedwongen tijdelijk 
ondergronds. Opnieuw toonde de 
roomse kerk haar vijandschap tegen-
over religieuze tolerantie. Er kwamen 
nieuwe vervolgingen, vrije geesten als 
Comenius moesten vluchten naar En-
geland en de Republiek der Nederlan-
den. Amsterdam bloeide op als centrum 
van vrijzinnigheid: hier konden in de 
zeventiende eeuw geschriften worden 
gedrukt die elders in Europa anders op 
de brandstapel waren terechtgekomen. 
Maar in hetzelfde relatief tolerante 
Holland werd ook de kunstschilder 
Torrentius ervan beticht leider van de 
rozenkruisers te zijn, een verdachtma-
king die hij moest bekopen met gevan-
genneming en marteling. 
Toch, in de achttiende eeuw leefde de 
beweging weer op met de uitgave van 
De Geheime Figuren van de Rozenkrui-
sers – een schoolvoorbeeld van pansofie. 
Eind negentiende, begin twintigste 
eeuw ontstonden de eerste georgani-
seerde groeperingen, eerst in Frankrijk 
en de Verenigde Staten; in de twintigste 
eeuw in Nederland de School van het 
Moderne Rozenkruis, met verbreiding 
over Europese landen en daarbuiten. 
De hedendaagse rozenkruisers worden 
niet meer vervolgd of verboden. Aan 
de Keizersgracht in Amsterdam, in het 
Huis met de Hoofden, bevindt zich een 
van de grootste gnostieke bibliotheken 
van de wereld, de Bibliotheca Philoso-
phica Hermetica. 

Het licht dat eens door Joachim van 
Fiore werd ontstoken, is sindsdien niet 
gedoofd. 

van de chiliasten vleugels moest geven. 
Hieraan werd op de cirkel rond het graf 
als vierde axioma toegevoegd: De glorie 
van God is onaantastbaar. 
De naam Gioacchino da Fiore komt 
voor in een werk van Christoph Besold, 
die samen met Tobias Hess een van 
de hoofdactoren achter de manifes-
ten wordt genoemd. Van Fiore wordt 
in dit boek beschouwd als een van de 
belangrijke voorlopers van de ontwik-
keling naar een volmaakte toestand in 
de samenleving, religieuze tolerantie en 
nieuwe wetenschap. 
Daarmee verbreedden de rozenkruisers 
hun werkterrein tot voorbij de grenzen 
van het christelijke geloofsleven. De 
manifesten moesten een eerste aan-
zet zijn tot een algehele hervorming, 
zowel religieus als maatschappelijk als 
wetenschappelijk. Van een georgani-
seerde groep was geen sprake, laat staan 
een sekte. Maar hun sympathisanten 
hielden zich bezig met wiskunde, as-
tronomie, getallenleer, natuurfilosofie, 
artsenij en vooral alchemie. Als aanhan-
gers waren zij hermetisch geïnspireerde 
gnostici; Hermes was voor de rozen-
kruisers de bron van esoterische kennis 
en inspiratie. Op grond van bereke-
ningen uit de getallenleer en astrosofie 
kwam Hess tot de conclusie dat rond 
het jaar 1620 het derde tijdperk van de 
heilige geest een aanvang zou nemen.
De Alchemische Bruiloft van Christi-
aan Rozenkruis kan gezien worden als 
een vernieuwing van Die Gheestelijke 
Brulocht van Ruusbroec, diens hoofd-
werk. De mystieke inslag ervan verkreeg 
met het derde manifest een magische 
component. Hoewel christelijk devoot 
als basis, stijgt het met zijn alchemische 
uitwerkingen daar bovenuit.
Maar zoals ook Van Fiore had voor-
speld, zouden in het derde tijdperk ook 
de beproevingen komen. In Midden-
Europa brak in 1618 de Dertigjarige 
Oorlog uit, de eerste grote Europese 
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IIk weet dat ik een hart heb. Het is als 
een dubbele kamer, altijd in beweging, 
en ik hoor het. Ik hoor erin het ritme 
van mijn leven, mijn stiltes en mijn 
bewegingen, de snelheid waarmee ik 
beweeg en denk. Ik kan het me voor-
stellen, een rode en pulserende ruimte. 
Ik kan het niet echt bevelen, alsof het 
een eigen leven in mij heeft. Zijn naam 
is vol van zachtheid.
Ik zie het als een plaats die, vanuit 
zijn ruimte, een nog geheimere plaats 
omringt. Als ik deze plaats betreed, dan 
leef ik die ruimte, die geen grenzen 
meer kent. Het binnenste is een wereld 
geworden, verlicht door een ster die 
zowel zijn middelpunt is als de diepste 
natuur ervan.
Als ik dit hart van het zijn betreed, 
word ik Wij, Wij, verenigd en verbij-
zonderd tegelijk, zorgzaam, verheugd, 
vitaal. Ik ervaar deze eenwording met 
het leven, met de uitingen van het leven, 
en de diepe actieve betekenis van deze 
eenheid tussen alles. Mijn aandacht gaat 
plotseling uit naar hen die afgesneden 
zijn van deze eenheid, teruggetrok-

ken in zichzelf en verstoken van licht, 
naar hoe hen met ons te herenigen. De 
kern die zei ‘ik’ is gekrompen als een 
zwarte zon die daarboven zou kun-
nen zijn, elders in mijn lichaam. Vanuit 
deze immense en gelukkige ruimte 
pulseert de mogelijkheid van ruimte in 
mijn lichaam, tussen elke slag die mijn 
leven luidt, een oneindige en mogelijke 
ruimte-tijd, vervat in de uitdrukking 
van dit hart.
En ik ben weer buiten dit innerlijke 
en grenzeloze hart. Aan de buitenkant 
ken ik alleen de grenzen. Nu al vergeet 
ik deze indruk, deze herinnering, of 
was het een idee? Ik weet niet hoe dit 
vreemde beeld tot mij kwam, dat zo 
absoluut was. Waarom voelde ik dit, wat 
mij al ontgaan is, en wat ik zou willen 
grijpen?
Weet je hoe je deze innerlijke weg kunt 
vinden? Waar zijn zij die deze innerlijke 
ruimte beleven, haar uitzenden, haar 
elk moment leven? Ik overdacht hun 
aantal gedurende een hartslag, het was 
immens. 

Een	innerlijke 
	 ruimte

w	TEKST:	 ESTELLE AMSEL 

w	LAND:	 FRANKRIJK

w	BEELD:	 NASA

w	RUBRIEK:	OVERWEGING

De hart- en zielnevel vormen 

samen een prachtig nevel-

gebied in het sterrenbeeld 

Cassiopeia. De nevels zijn 

te vinden zeer vlakbij het 

bekende dubbelcluster.
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Het Mysterievolle Lied 

van het 
Onbegrensde Hart
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IIn alle spirituele leringen en tradities die 
het pad van bevrijding wijzen, speelt 
het hart een centrale rol. Het is het 
begin van het pad, het midden van het 
pad en het nooit eindigende einde van 
het pad. Zoals de zon het leven van zijn 
planeten is die hun paden door de grote 
ruimte trekken.
Maar waarom is juist het hart zo be-
langrijk? Waarom vervult juist het hart 
zo’n bijzondere functie in het proces 
dat wij aanduiden als: bevrijding, trans-
figuratie, hereniging met het goddelijke 
leven? Het verstand zal hier nooit een 
volledig antwoord op kunnen geven; 
het hart zal het zelf openbaren. Wel 
is ons beperkte denken in staat enige 
facetten van de menigvuldige geheimen 
van het hart bij benadering te bevatten. 
Hart betekent altijd ook: centrum, kern, 
middelpunt, leven schenkend, leven 
openbarend en leven-instandhoudend 
middelpunt.
Laten we enige eigenschappen van 
ons stoffelijke hart bekijken, om te zien 
waarom juist dit orgaan een instrument 

voor het goddelijke licht kan zijn. Het 
hart is de allerkrachtigste spier van het 
menselijke lichaam en veroudert niet 
zoals alle andere spieren dat wel doen. 
Uiteraard kan het hart ziek, beschadigd 
of verzwakt raken maar het spierweef-
sel op zichzelf veroudert niet. Het is 
in principe ertoe geschapen om zijn 
buitengewone functie van de eerste tot 
de laatste ademtocht van een mens te 
vervullen.
Het bestaat eigenlijk uit twee delen die 
naast elkaar liggen en door een tus-
senwand gescheiden zijn. Elk deel heeft 
zijn eigen energie, taak en functie. Elke 
helft heeft een bovenste kamer waar het 
bloed verzameld wordt en een daaron-
der gelegen kamer waar het bloed uit-
gestort wordt. Het linkerdeel is, fysiek 
gezien, krachtiger dan het rechterdeel. 
Het stuwt het bloed door een enorm 
netwerk van bloedvaten. Zouden we 
die bloedvaten in de lengte naast elkaar 
leggen, dan zouden we een lijn van 
vele duizenden kilometers verkrijgen. 
De linkerkant stuwt het bloed met zo’n 

De mysteriën van het hart zijn veelvuldig, diep, en voor 
ons verstand maar tot op zekere hoogte toegankelijk. 
Uiteindelijk zullen de wondere geheimen van het hart 
zich door het hart zelf – en uitsluitend door het hart 
zelf – voor ons bewustzijn ontvouwen. Het hart speelt 
in de leer en de praktijk van de geestesschool een 
eminente rol, immers in ons hart rust de goddelijke 
lichtvonk, de kiem van eeuwig leven.

Het hart/

w	TEKST:	 ERICH KANIOK (NOVEMBER 1999)

w	LAND:	 NEDERLAND

w	BEELD:	 DIVERSEN

w	RUBRIEK:	HET HART
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de grootse en sterkste generator van ons 
Iichaam. Omdat energie altijd informa-
tie is – het zijn twee woorden voor één 
en hetzelfde – kunnen we van informa-
tie-energie spreken, en in de hoogste 
betekenis van Geest. Ons hart zendt 
ononderbroken golven van informatie-
energie tot alle delen, organen en cellen 
van ons lichaam. Elke lichaamscel – en 
dat zijn er 75 biljoen – baadt als het 
ware in de energie van het hart. Elke 
hartcel, en dat zijn er vele miljoenen, 
heeft haar eigen hartslag. De andere 
lichaamscellen hebben dat niet. Welis-
waar vibreren en trillen alle lichaams-
cellen, immers alles is energie, maar de 
hartslag van elke hartcel afzonderlijk is 
uniek. Elk van de miljoenen hartcellen 
klopt namelijk met de andere hartcellen, 
in een ononderbroken, subtiele onder-
linge communicatie. 

En op deze wijze ontstaat die éne, 
bijzondere hartslag van ons eigen 
hart. Een orkest van miljoenen spelers 
speelt in een onvoorstelbare ritmische 
verbondenheid de symfonie die het 
geheim van ons leven hoorbaar en 
voelbaar maakt – onze hartslag; deze 
is veel, onzegbaar veel meer dan alleen 
maar een pulserende beweging: een 
energiemysterie op stoffelijk niveau; 
een energiemysterie op zieleniveau; een 
energiemysterie dat de wonderen van 
de Geest uitwerkt, vrij van tijd, ruimte 
en afstand – ons hart is de krachtigste 
en toch zo subtiele, stille boodschapper 
van het goddelijke Zijn, dat als geest-
vonk in ons hart rust en tegelijkertijd 
alomtegenwoordig is.
Wanneer wij die goddelijke levens-
kracht prana of oerprana noemen, dat 
als goddelijke lichtkern diep in ons 
hart vibreert en alom aanwezig is, dan 
kunnen we stellen dat ons hart – ook als 
fysiek orgaan – vanwege de eigenschap-
pen van zijn cellen het dichtst bij het 
prana staat, dat het van alle organen de 

kracht door het vaatstelsel dat water twee meter ver de 
lucht in zou kunnen spuiten.
Het rechterdeel van het hart reguleert in hoofdzaak de 
bloedcirculatie van en naar de longen, met een kracht 
– en hier zien we het fysieke verschil in energie met de 
linkerkant – die water ongeveer dertig centimeter de lucht 
in zou kunnen spuiten.
In een wonderbaarlijk onophoudelijk ritme van spanning 
en ontspanning doordrenkt het hart de mens een leven 
lang met energie. Energie is het sleutelwoord voor de 
nieuwe tijd, de Aquariustijd. Wij leren het op school, we 
lezen het in boeken,  de moderne natuurkunde spreekt er 
over: alles is energie. Zelfs de meest vaste, compacte vorm 
is in diepste wezen pure energie, trilling, vibratie. Maar 
een energie die – om het heel simpel te stellen – altijd 
weet wat ze doet.
Tot in de diepste diepten van het atoom hebben we te 
maken met energie-eenheden die precies weten hoe 
ze zich moeten gedragen, hoe ze met andere energie-
eenheden samen moeten werken; waarbij op een bepaald 
niveau afstand en tijd geen rol meer spelen. Daarom zeg-
gen we tegenwoordig: energie is informatie. Omdat ener-
gie informatie is, is het mogelijk dat er wezens, dingen, 
objecten bestaan – van het atoom tot het wezentje dat uit 
één enkele cel bestaat, van het eencellige organisme tot 
de ontelbare miljarden melkwegstelsels en dan hebben we 
het alleen nog maar over de zogenaamd fysieke wereld.
Aquariusbewustzijn betekent: je ervan bewust te zijn dat 
alle materie en alle bezieling energie is en dat alle energie 
informatie is; dat wil zeggen: kennis, weten, intelligentie, 
en in allerdiepste wezen: wijsheid, Geest. Wij spreken 
in de geestesschool onder andere van de fundamentele 
ideatiekracht.
De cellen van het hart hebben een wonderbaarlijke 
eigenschap: ze kunnen op een wijze met elkaar commu-
niceren waarbij tijd, afstand en ruimte geen rol spelen. 
Alle andere lichaamscellen communiceren met elkaar 
door middel van een netwerk van zenuwdraden. Hartcel-
len spreken met elkaar zonder stoffelijk hulpmiddel, ze 
weten van elkaar wat ze aan het doen zijn buiten tijd en 
ruimte om. Ze gedragen zich zoals energie op een hoger 
of dieper niveau – op het waarachtige zieleniveau zijn tijd 
en afstand van geen enkel belang meer.
Door de wonderbaarlijke geaardheid van zijn cellen is 
het hart dus ook een overbrenger en generator van zeer 
hoge energie – van ziele-energie. Een generator is een 
instrument dat energie omzet – bijvoorbeeld fysieke of 
mechanische energie in elektrische energie. Ons hart is 
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meeste overeenkomst vertoont met de 
oorspronkelijke levensenergie, en juist 
daarom het meest geschikte instrument 
is met behulp waarvan de geest Gods 
zich in de mens kan openbaren.
Het elektromagnetische veld van het 
hart is vijfduizend keer krachtiger dan 
het elektromagnetische veld van het 
brein. Van het elektromagnetische veld 
van het brein wordt gezegd dat het, 
als je het als licht zichtbaar zou kun-
nen maken, een optisch effect heeft dat 
vergelijkbaar is met de lichtglans die je 
ziet wanneer je op een heldere dag naar 
de zon kijkt.  Het elektromagnetische 
veld van het hart is vijfduizend keer 
sterker! En dat alleen nog maar volgens 
de momentele metingen van de medisch 
wetenschappelijke onderzoekers.
Er liggen mysteries in ons hart ver-

Maar een energie die – om 
het heel simpel te stellen 
– altijd weet wat ze doet
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borgen waar ons denken niet van kan 
dromen, laat staan zich er een voorstel-
ling van kan maken. Ons hart is in de 
letterlijke zin van het woord een pul-
serend energie- en lichtmysterie. Het 
is een lichtorgaan, dat wil zeggen het 
is geschikt om te kunnen reageren op 
het goddelijke licht dat tijd en ruimte te 
boven gaat.
Onze grootmeesters hebben meerma-
len gezegd: met elke hartslag wordt 
de Christus in u geboren. De wonder-
lijke symfonie die als onze hartenklop 
hoorbaar wordt, is een stille boodschap 
vanuit het grote levensmysterie. Het 

Ons hart is in de letter-
lijke zin van het woord 
een pulserend ener-
gie- en lichtmysterie
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wordt ons tijdelijke ik door veel meer 
factoren gevormd maar in het brein 
heeft het zijn hoofdresidentie. De stem 
van het ik zwijgt nooit. Het gekweb-
bel en gesnater in het brein is als een 
waterval, het gaat door, dag en nacht, 
onstuitbaar. En vanuit het brein valt 
het, als water, letterlijk naar beneden, 
ons lichaam in. Via de ontelbare zenuw-
draden die zich vanuit het brein in het 
gehele lichaam verspreiden stroomt het 
stemgeluid van het ik tot in alle delen 
van ons lijf. De oude breingod bestuurt 
en beheerst het lichaam en is beslist niet 
van plan zijn greep op het lichaam op 
te geven.

Het brein is ononderbroken alert, staat 
permanent klaar om te reageren – uit 
puur zelfbehoud. Lichamelijk zelfbe-
houd is voor de aardse mens uiteraard 
een zeer natuurlijke zaak. Maar de 
mechanismen van zelfbehoud zijn ook 
overgeheveld naar voelen, ondervinden, 
willen en denken, naar de gehele ex-
pressie van ons wezen, kort gezegd naar 
ons bewustzijn. Het brein, de breingod, 
is voortdurend op zijn hoede, kijkt 
scherp of met steelse blik om zich heen 
om op de geringste echte of vermeende 
attaque te kunnen reageren, om zich 
te verdedigen, om aan te vallen, om 
de meest uiteenlopende strategieën te 
gebruiken  om zichzelf veilig te stellen 
en zijn overlevingsprogramma uit te 
voeren.
Het is interessant om erbij stil te staan 
dat het brein nooit totaal in slaap valt. 
We bedoelen niet de functies die 
’s nachts op een laag pitje doorgaan 
om het lichaam in stand te houden, we 
bedoelen de denkactiviteit van de brein-
god. Overwegingen van zelfbehoud 
gaan ’s nachts gewoon door. Ook het 
dromen heeft er veel mee te maken.
Alle angsten komen uit het brein voort. 
Eigenlijk is er maar één angst: namelijk 
de angst. Ook al zijn we bang voor ver-

mysterie wordt nog dieper wanneer 
we bedenken en in liefde overwegen 
dat een vonk van goddelijk licht in ons 
hart zelf aanwezig is. Nu is goddelijk 
licht ondeelbaar, in zijn werking alom-
tegenwoordig, het is één, buiten tijd 
en ruimte. Doch het is eveneens het 
centrum, de microkosmische kern van 
ons ware wezen, het is middelpunt en 
alomtegenwoordigheid. Het wezen van 
het goddelijke licht is al-eenheid zonder 
grenzen, oneindig, het is in ons en om 
ons. Ons hart is de generator, de omzet-
ter van het licht. Met iedere hartenklop 
wordt de Christus in ons geboren.
Rond de vijfentwintigste dag van de 
zwangerschap, een vrouw weet dan 
soms nog niet eens dat ze zwanger is, 
is het embryonale hart reeds gevormd 
en begint het te kloppen. Het klopt 
ongeveer honderdduizend keer per dag 
en tegen de veertig miljoen keer per 
jaar. In zeventig jaren is dat bijna drie 
miljard hartkloppingen. Je zou kunnen 
vragen: is het mogelijk dat een mens 
niet één keer in zijn leven de roep van 
zijn hart verneemt, niet één keer in zijn 
leven de mysterieuze klop van zijn hart 
hoort, het kloppen aan de deur van zijn 
bestaan?
In tegenstelling tot de andere organen 
van ons lichaam kunnen wij ons hart 
ononderbroken horen. Het heeft zijn ei-
gen toon, zijn wondere levenssymfonie, 
en wij kunnen het ritme van die melo-
die als polsslag in nagenoeg ons hele 
lichaam voelen. Onze andere organen 
voelen we alleen maar als er iets niet in 
orde is, als er druk is, of ongemak, of 
ziekte. Ons hart echter kunnen wij voe-
len en horen,  wij kunnen waarnemen 
dat het ononderbroken present is. Ook 
hierin ligt een belangrijke boodschap: 
het hart is als het ware een stoffelijke 
gelijkenis voor de eeuwige presentie van 
het goddelijke licht.
Ons hoofd vertolkt de aanwezigheid 
van ons ego, ons aardse ik. Uiteraard 
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schillende dingen, het is allemaal de éne angst – het doet 
er niet toe in welk gewaad ze zich hult. De breingod lijdt 
aan doodsangst, angst voor zijn eigen einde, en is juist 
daarom voortdurend op zoek naar nieuwe prikkels, naar 
nieuwe gegevens; hij houdt niet van oud nieuws. Oud 
nieuws is geen nieuws, hij zoekt sensatie, wat letterlijk be-
tekent een via de zintuigen binnenkomende stimulering. 
Zonder die voeding kwijnt hij weg.
Ware rust en stilte zijn voor de breingod een kwelling, 
ook al suggereert hij zichzelf bij tijd en wijle dat hij rust 
nodig heeft om weer op adem te komen. Inderdaad: op 
adem komen om door te kunnen gaan, maar dat is niet 
de ware Stilte. Het zou absoluut geen moeite kosten om 
urenlang over de eigenschappen van de breingod te spre-
ken. Hij is aardig bedreven in het zichzelf etaleren. Veel 
spreken is juist een van zijn eigenschappen.
Keren we terug tot het hart. En door het hart tot de Stilte 
van het pure goddelijke Zijn. Door de Stilte wordt de 
breingod onttroond, wordt de onrechtmatige meester tot 
dienaar – zo lang dat dan nog nodig is. Want de werkelijke 
bedoeling die voor het brein is weggelegd is: dienen, niet 
heersen; uiteindelijk zou het brein de zetel of de troon 
moeten zijn van de Geest. Zetel zijn is een functie, niet 
meer maar ook niet minder. 

Energie is altijd informatie. Informatie in haar zuiver-
ste, goddelijke toestand is Geest. De oorspronkelijke 
betekenis van het woord geest is: beweging, zich roeren, 
werking. Denkt u in dit verband aan de werkingen van 
de Zevengeest, aan de beweging of kracht van de heilige 
geest. De geest Gods waait door het heelal.
Geestenergie is beweging. Alle beweging ontstaat in iets 
en vindt plaats in iets dat zelf onbeweeglijk is – zo leert 
ons Hermes, zo fluistert de intuïtie uit het diepst van ons 
hart ons toe. Stelt u zich, gesteund door het stille weten 
van uw hart, het volgende eens voor:  er is een energie 
van zo’n hoge vibratie en snelheid dat het woord hoog 
niet meer van toepassing is. We zouden kunnen zeggen 
‘absoluut hoog’, maar zelfs dat is nog een beperking. Die 
energie is dusdanig ‘hoog’ en ‘snel’ dat ze overal tegelijk 
is. Ook het woord ‘overal’ is nog veel te ruimtelijk, maar 
we hebben geen andere woorden. De enige beschrijving 
die we aan deze energie zouden kunnen geven is: alomte-
genwoordig. goddelijk. Het is eigenlijk geen energie meer, 
want energie is beweging. Het is de bron van alle energie 
– de bewegingsloze oorzaak van alle beweging, de Stilte.
Puur, alomtegenwoordig Zijn, goddelijk Zijn.
Het kan dus niet anders: waar de goddelijke geestenergie 

werkzaam is daar is als eeuwige achter-
grond de Stilte. Want alles komt uit de 
Stilte, uit het oneindige Zijn zelve voort. 
Meester Eckehart heeft gezegd: ‘Er is 
in het hele Al-bestaan niets wat zozeer 
op God lijkt als de Stilte.’ Met iedere 
hartenklop wordt de mysterieuze kracht 
der Stilte in ons geboren. Want het hart 
is, zo hebben we misschien mogen zien, 
het instrument waardoorheen de ener-
gieën die tijd en ruimte te boven gaan, 
kunnen werken en de bron van deze 
krachten is het Onbeweeglijke,  het stille 
goddelijke Zijn. 
Door de Stilte komt genezing, bevrij-
ding, hereniging met het goddelijke 
leven. Dit vereist dat de breingod, het 
ego, zich volledig overgeeft aan de 
zegeningen die door het hart het wezen 
binnen willen stromen. De breingod 
kan nooit uit zichzelf stil  worden, dat 
is volstrekt onmogelijk, iedere poging 
is een bevestiging van het eigen bestaan.
In het inzicht van zijn totale machte-
loosheid blijft voor het ego maar één 
mogelijkheid open: opzien naar de berg 
waarvandaan alle hulp komen zal. En 
het ik zegt misschien: o, heel graag, 
maar waar is die berg? De breingod ziet 
die berg niet, kan hem niet zien, want 
wat hij ziet maakt hij tot zijn bezit, tot 
zijn denkinhoud, maar de Stilte is geen 
denkinhoud, ze is het Zijn zelf.
De Berg des Heils heeft zijn top in ons 
hart, zijn helling waaiert uit in de onein-
dige ruimte, en zijn basis is de alomte-
genwoordige Stilte. Hij is als een pira-
mide die met haar punt ons hart raakt, 
vergelijkbaar met de grote levensboom, 
die zijn wortels in de ‘hemel’ heeft en 
wiens takken de aarde, de planeten, 
de zonnestelsels en de melkwegstelsels 
vormen. De top van de berg in ons hart 
heeft een magnetische aantrekkings-
kracht, de Stilte trekt ons tot zich. 
Overgave is geen actie van het ik, kan 
dat ook nooit zijn, want elke actie van 
het ik is een bevestiging van het ik. 
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Overgave is een getrokken worden 
door het goddelijke mysterie in het 
hart, door de geestvonk die in de diepte 
van ons hart vibreert. Overgave ont-
staat, ze wordt niet gemaakt, geoefend 
of in scène gezet, ze ontstaat door de 
aantrekkingskracht van de goddelijke 
lichtkern die in het middelpunt van ons 
wezen vibreert, en die de poort is naar 
eeuwig leven.
De ikmens, aan het einde gekomen 
van zijn moeizame ervaringstocht 
door de trage massa binnen ruimte en 
tijd, schenkt gehoor aan de genezende 
fluisteringen der Stilte in zijn hart. De 
breingod verlaat zijn troon, zonder 
geweld, zonder dwang, in deemoed en 
stille verbazing over het wonder dat 
zich voltrekt door gehoor te schenken 
aan de Stilte.
En uit het hart klinkt de stem van het 
grote mysterie: wees stil, wees stil, o 
leerling, en Ik zal mijn wonderen in u 
spreiden. 

In tegenstelling tot de ande-
re organen van ons lichaam 
kunnen wij ons hart onon-
derbroken horen
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De groene Sophia
Asclepius is bekend om een lofzang op 
de mens. Hermes zegt daarin:
‘Daarom, Asclepius, is de mens een 
groot wonder, een wezen dat aanbid-
ding en verering verdient. Hij transfor-
meert immers tot een goddelijke natuur 
alsof hij zelf een god is, hij kent de 
klasse van demonen doordat hij zich re-
aliseert dat hij dezelfde oorsprong heeft 
als zij, en hij kijkt neer op dat deel van 
hem dat van menselijke aard is, terwijl 
hij vertrouwt op de goddelijkheid van 
zijn andere deel.’’ 
Geciteerd uit: Silvestris, Bernard, De 
Kosmos geschreven, een twaalfde-eeuws 
scheppingsverhaal, uit het Latijn vertaald 
door Piet Gerbrandy, Damon Eindho-
ven 2022, pag. 25

Hildegard von Bingen: 
‘Het Woord van God is in de hele 
schepping.
Geen schepsel heeft betekenis zonder 
het woord van God. Gods woord is in 
al het geschapene, zichtbaar en onzicht-
baar. Het woord is leven, zijn, geest, 
steeds weelderig groen, steeds schep-
pend. 
Dit woord straalt uit in ieder schepsel. 
Dit is hoe de geest zich met het lichaam 
verbindt – het woord is niet van God te 
scheiden.’
Geciteerd uit: Teachings of the Christian 
Mystics, bewerkt door Andrew Harvey, 
Shambala Publications, Boston 1998, 
80.

Uit: Hildegardis Bingensis: Liber divinorum operum , 

Het boek van de goddelijke werken, Brepols, Turn-

hout, 1996
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GEBOREN 
WORDEN 
IS EEN 

OPDRACHT

I n de trein zat ik onlangs tegenover een vro-
lijke, jonge vrouw die er geen geheim van 
maakte dat ze naar een demonstratie ging. 

Ze was bezorgd over het welzijn van onze planeet 
en dat van toekomstige generaties. Een belang-
rijke levenstaak was het om de bekommernis 
daarover breed onder aandacht te brengen. 
‘Noem mij geen milieu-activist maar een aarde-
schepper!’

Het was alsof in het heden van de treinreis plots een 
eeuwenoud verleden doorbrak. Was het niet de Duitse 
zieneres en femina universalis Hildegard von Bingen 
(1098-1178) die het als de belangrijkste opdracht zag 
voor de mens om medeschepper te zijn in deze schep-
ping? Inderdaad! De profetes uit Bingen schreef in Sci-
vias (Ken de wegen) dat de mens er niet voor zichzelf 
is maar tot taak heeft om het scheppings-
werk te voltooien. De mens is niet alleen 
een schepsel maar ook een schepper. In 
hem/haar vloeien schepsel en schepping 
ineen, in haar termen: microkosmos en 
macrokosmos.
Met deze benadering raakt ze aan het 
begrip gezondheid. Ze geeft in beelden 
van het ‘levensgroen’ (de viriditas) weer 
wat ze ermee bedoelt. Gezondheid is 
geen toestand, geen abstracte waarde, geen innerlijk of 
sociaal zich goed voelen. Hildegard wijst een diepere 
weg die van de eenheid en heelheid tussen lichaam 
en geest. ‘De ziel is de groenende levenskracht die het 
lichaam doet groeien.’ Die levenskracht stelt de mens 
in staat om te werken aan zijn/haar goddelijke opdracht 
om medeschepper te zijn. Dat is de ware gezondheid! 
Die groenende levenskracht vloeit toe vanuit de 
groene Sophia, de vrouwelijke wederhelft van God, 
de Almoeder of Vrouwe Natuur. De visioenen over het 
vrouwelijke van het scheppingsgebeuren die Hilde-
gard in 1151 opschreef, zijn lange tijd als curiositeiten 
afgedaan. Echter, ook vanuit de wetenschap van toen 
komen er nu signalen dat de schepping een door het 

vrouwelijke gedomineerde zaak is geweest. De uit het 
Franse Tours afkomstige monnik Bernard Silvestris 
schreef een onbekend gebleven scheppingsverhaal 
‘De kosmos geschreven’ (1147).  Silvestris beriep 
zich daarin onder andere op Plato, Boëthius en het 
Corpus Hermeticum, met name de Asclepius. In het 
eerste deel, ‘Megakosmos’ blijkt dat   Vrouwe Natuur 
de stoffelijke chaos beu is en Vrouwe Geest smeekt een 
ordelijke en fraaiere kosmos te scheppen. Geest scheidt 
daarop de elementen vuur, water, aarde en lucht van 
elkaar; de engelen, sterren, planeten en winden. Daarna 
voorziet zij de aarde van bergen, rivieren, beplanting en 
dieren. Het hoogtepunt bewaart ze voor het laatst: de 
schepping van de microkosmos.  
Na Hildegard is de groene Sophia weer lange tijd 
ondergronds gegaan. Opmerkelijk is dat het minder 
gaat met de aarde als de groene Sophia of de Al-moe-

der uit het bewustzijn wordt gedrukt. 
Dat was in archaïsche tijden ook al. 
Dan heerst er schaarste en hongers-
nood. Dan dreigt de aarde te verworden 
tot een verbrandnetelende dorheid, 
tot een dood ding dat je voor eigen 
gewin kunt exploiteren. Edoch, nu er 
een breed ontwakend bewustzijn lijkt 
te groeien, keert de toewijding aan de 
scheppende, vrouwelijke godin en aan 

Moeder Aarde geleidelijk terug.
Hier dringt zich een zaligspreking uit de Bergrede op: 
‘Zalig zijn de zachtmoedigen want zij zullen de aarde 
beërven.’ De zachtmoedigen (prachtig woord!) belicha-
men het ontwaakte bewustzijn dat alle aspecten van het 
leven op onze planeet verandert. Ook de natuur, omdat 
het leven op aarde onlosmakelijk verbonden is met het 
menselijk bewustzijn dat het ziet en erop inwerkt. Dat 
is de aarde beërven.
Geboren worden is een opdracht! Een opdracht tot 
ontwaken en tot zachtmoedigheid. Uiteraard kun je 
daarvan mede blijk geven door naar het Malieveld te 
gaan maar het is bovenal een innerlijk proces. 

w	TEKST:	 DICK VAN NIEKERK

w	LAND:	 NEDERLAND

w	RUBRIEK:	FILOSOFIE BIJ RAMPSPOED 11
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Horizontaal

Verticaal
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Met elkaar verbonden 
door de lijnen van de tijd, 
van inspiratie, van gevoel 
voor licht en kleur. In het 
twintigste-eeuwse West-
Europa loopt een stroom 
van licht en inzicht door 
de schilderkunst. Mondri-
aan, Vasarely, Scully. Voor-
lopers op de weg uit het 
concreet-materiële naar 
de essentie van alles. 

Kunst/

w	TEKST:	 WINNIE GEURTSEN

w	LAND:	 NEDERLAND

w	BEELD:	 DIVERSE KUNSTENAARS

w	RUBRIEK:	KUNST

Een visie op 
Mondriaan, 
Vasarely, 
Scully

Sean Scully, uit de serie ‘A dry ocean of stripes’, 

expositie Vil la Panza, Varese, Italië 2019

Verticaal
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P zich uiteindelijk beperkt tot horizontaal 
en verticaal, in primaire kleuren en 
zwart en wit, werk waarmee hij over de 
hele wereld bekendheid kreeg. 
Al vroeg had hij belangstelling voor het 
gedachtegoed van de theosofie en hij 
was in 1908 aanwezig bij een lezing van 
Rudolf Steiner in Amsterdam. Uit een 
brief aan schrijver I. Querido: ‘Voorlo-
pig althans wil ik mijn werk laten blijven 
op het gewone zintuigenterrein want 
daar leven we nog in. Maar toch kan 
kunst reeds een overgang vormen tot 
fijnere regionen: ik noem het misschien 
verkeerdelijk geestelijke gebieden, want 
alles wat vorm heeft, is nog niet gees-
telijk, heb ik gelezen. Maar ‘t is toch 
de omhooggaande weg, van de stof af.’ 
Aan Rudolf Steiner legde hij in een 
lange brief zijn zienswijze uit op het 
leven en op de functie daarin van het 
neoplasticisme, de Nieuwe Beelding. 
Helaas kwam er nooit een antwoord, 
wat hem kwetste maar waardoor hij 
zich niet liet ontmoedigen. Hij bleef lid 
van de Theosofische Vereniging, waar-
aan hij zich op zijn 37e verbonden had. 
En hij baande de weg naar een totaal 
nieuwe benadering in de schilderkunst,2 
velen na hem tot voorbeeld. Bij het zien 
van zijn werk krijg ik de indruk dat hij 
een voorbeeld wilde geven van wat in 
de mens zelf plaats dient te vinden: 
streven naar het geestelijke vanuit 
de gekende en erkende basis van het 
concreet-materiële.

 Victor Vasarely
De Hongaarse kunstenaar Vasarely 
(1906-1997) lijkt voort te zijn gegaan 
op de door Mondriaan gebaande weg 
maar hij voegt er een dimensie aan 
toe. Onder andere door te spelen met 
perspectiefverschuiving en rondingen 

Piet Mondriaan
Objecten, teruggebracht tot hun meest 
basale lijnen, soms in onaardse kleur-
stellingen. Lijnen, loodrecht op elkaar, 
diagonaal. Vlakken, ruiten, blokken in 
primaire kleuren. Opbrengst van een 
zoektocht naar de essentie van het 
leven, van mens, dier, ding. Tastend 
abstraherend vanuit de vorm door 
meer en meer zaken weg te laten. Door 
details in vorm en kleur voortdurend te 
reduceren, terug te brengen tot de kern. 
Mede gevoed door de stijlen uit zijn 
tijd – expressionisme, impressionisme 
– kwam Mondriaan (1872-1944) ten 
slotte via het kubisme tot een volstrekt 
eigen stijl. Zijn werk toont een leven van 
zoeken naar het ene in alles. Als kunst-
schilder ontwikkelde hij zich volgens 
een eigen, unieke weg en legde daarmee 
de eerste steen voor een andere, nieuwe 
richting: het neoplasticisme ofwel de 
Nieuwe Beelding.1

Uitgangspunt daarvoor is het aardse, 
het horizontale als basis. In zijn werk 
zien we een gerichte ontwikkeling 
vanuit de materiële vorm naar het 
bezielende aspect ervan, vanuit het 
horizontale en het verticale principe 
in het zintuiglijk waarneembare naar 
de abstractie van het geestelijke. Veel 
legt hij vast uit het Zeeuwse landschap, 
dat hem zo vertrouwd was na enkele 
kortere of langere verblijven in Dom-
burg en omstreken. De vuurtoren bij 
Westkapelle, de kerk van Oostkapelle, 
geschilderd in een onaards licht. Alle 
bouwwerken van onderaan naar boven 
bezien, de blik gericht omhoog, weg uit 
het aardse, het steeds wederkerende. 
In zijn ontwikkeling als kunstschilder 
steeds zoekend naar een innerlijke 
spanning tussen vorm en inhoud, tot 
die helemaal weggelaten worden en hij 



61

Mondriaans streven naar een nieuwe bovenzinnelijke  kunst voor de moderne wereld was fundamenteel voor de modernistische 

kunstbeweging. Hier brengt hij zijn kleur terug tot een enkele rode rechthoek en geeft hij de zwarte li jnen als stij lelementen meer 

belang in de compositie. De structuur is licht verschoven, wat zijn verzet weerspiegelt tegen het ‘valse gemak’ van symmetrie ten 

gunste van ‘het dynamische evenwicht van het ware leven’. Daarvoor wilde hij in beeldend opzicht iets vergelijkende vinden. 

Piet Mondriaan, Composition B (No. I I) met rood, 1935. Tate Gallery, Londen
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spreekt van een grote fascinatie voor 
lijnen, beweging en optisch effect. Alsof 
hij wil tonen dat niets in de vorm is wat 
het lijkt te zijn. Horizontale en verticale 
lijnen, rasters met zuigende dieptes en 
bolle uitstulpingen waaruit iets lijkt te 
willen ontsnappen. Onze bezieling mis-
schien, die, gevangen in de veruiterlijkte 
wereld, tot het diepe besef is gekomen 
dat er een uitweg uit deze gevangen-
schap moet zijn? 
 
Sean Scully
In het werk van Sean Scully (Dublin 
1945) is ontegenzeglijk de invloed van 
Mondriaan te herkennen, al is het op 
een andere wijze. ‘Het lijkt wel of je 
naar tralies kijkt, heeft hij misschien in 
de gevangenis gezeten?’ ‘Ruiten, hij lijkt 
geobsedeerd door ruiten, hij is vast van 
Schotse afkomst.’ Zo maar enkele op-

in lijnen brengt hij beweging in zijn 
werken. Hij wordt gezien als de grond-
legger van de op-art en streefde naar 
democratisering van de kunst, met een 
utopische visie op de publieke toegan-
kelijkheid ervan. Bij het beschouwen 
van zijn werk kan ik me niet aan de 
indruk onttrekken dat hij er bewust 
of onbewust besef van had dat er een 
ontwikkeling van de aardse mens plaats 
dient te vinden van de vorm naar de 
essentie. Bezat hij zoals Mondriaan het 
innerlijke weten dat we worden bewo-
gen door een drang tot zoeken naar 
zelfontplooiing en blijvend geluk, los 
van de vorm en het macabere tijdruim-
telijke spel van de tegenstellingen? Er is 
weinig te vinden over Vasarely, behalve 
een enorme hoeveelheid van zijn werk. 
Hij moet haast dag en nacht bezig zijn 
geweest, zo groot is zijn oeuvre, dat 

Sean Scully ‘Lookin’ 

outward’, Vil la Panza, 

Varese, Italië 2019

Vanuit het horizontale en het   verticale principe in het zintuiglijk 
               waarneembare naar   de abstractie van het geestelijke
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merkingen van bezoekers aan een van 
de tentoonstellingen van zijn werk. 
Scully zegt het nergens in zijn inter-
views maar hij lijkt, voortbordurend op 
de door Mondriaan gekozen richting, 
zijn eigen gang te gaan. Zijn kijk op 
abstracte kunst is absoluut origineel: ‘Ik 
zag een graffiti-tekst: ‘Tijd is uitgevon-
den om te zorgen dat niet alles tegelijk 
gebeurt.’ Toen dacht ik: abstracte kunst 
is uitgevonden om alles tegelijkertijd te 
laten gebeuren. De abstracte schilder-
kunst wil alles omvatten en presenteren 
als een gedistilleerd, gemengd en geïn-
tegreerd beeld van alles.’ 
Zoals Mondriaan zijn hele leven bezig 
was met het destilleren van de essentie 
uit de vorm, zo mengt en integreert 
Scully kleur en materiaal in een onaf-
zienbare reeks van werken tot een veel-
zijdig oeuvre, daarbij de werkelijkheid 
vereenvoudigend tot een harmonie van 
lijnen en vlakken, horizontaal, verticaal, 
diagonaal. De ene keer strak, met de 
precisie van een liniaal uitgevoerd, dan 
weer in vrije, spontane, soms golvende 
penseelstreken, nonchalant zelfs. Er 
spreekt een oerkracht uit, een alles-
beheersende levensdrang. Daarnaast 
ademt ander werk een diepe, ingetogen 

rust. Er wordt een interactie aangegaan 
met de toeschouwer, die zich kan te-
rugvinden als luisteraar, als resonerend 
voorwerp bij het aanschouwen van al 
dit visueel overweldigende werk. En het 
spreekt op zeer individueel niveau aan. 
Waar je als toeschouwer het ene werk 
met een geïnteresseerde maar vluchtige 
blik voorbijloopt, merk je dat je voor 
een ander werk heel lang en intensief 
blijft staan kijken. Je lijkt erin gezogen 
te worden, het klinkt clichématig, maar 
het is een reële ervaring. Een kunstcriti-
cus verwoordt: ‘De lijnen zijn een soort 
verstilde muziek voor het oog, die rust 
brengt te midden van de chaos. Het 
zijn klankborden voor de ziel.’ Scully 
zelf : ‘Aan het eind van de jaren zeventig 
viel het mij op dat de promotors van 
abstracte kunst allemaal uiterst verfijnd 
waren. Die mensen waren zo verfijnd 
dat alleen zij zich in die verfijnde sfeer 
mochten begeven. Toen dacht ik: 
genoeg met die onzin. Het is mijn taak 
om abstractie terug te brengen naar 
de mensen, om die te ‘populariseren’, 
zonder de lat lager te leggen.’3 De kunst 
bestemd voor iedereen, zoals ook het 
ideaal was van Vasarely.

Sean Scully ‘Crate 

of air’, Cortenstaal. 

Yorkshire sculpture 

park 2022.

Vanuit het horizontale en het   verticale principe in het zintuiglijk 
               waarneembare naar   de abstractie van het geestelijke
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Sean Scully, ‘Happy 

Days’, expositie Vil la 

Panza, Varese, Italië 

2019

Abstracte kunst is 
uitgevonden om 
alles tegelijkertijd 
te laten gebeuren
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in de betekenis van geabstraheerd, 
losgekomen uit het materiële levens-
veld van het positieve en negatieve, het 
eenzijdige genieten in afwisseling met 
pijn en verdriet. Gemanifesteerd in een 
nieuwe wereld van eenheid en liefde, 
werkelijke Liefde, die niet meer omslaat 
in welk tegendeel dan ook. 
Sean Scully is iemand die zich na vele 
tegenslagen een weg naar de artistieke 
top vocht. In een latere periode, waarin 
de schilderkunst plaats moest maken 
voor conceptuele kunst, wist hij zich 
uitstekend staande te houden. Maar 
was de bloeiperiode van de abstracte 
kunst niet eigenlijk al voorbij? Kwam 
zijn werk niet een beetje als mosterd 
na de maaltijd, of is zijn succes het 
resultaat van zijn assertieve marketing?  
Misschien kunnen we het ook zien een 
signaal, een uiting van het circulerende 
karakter van het tijdruimtelijke levens-
veld, waarin ons steeds weer opnieuw 
een kans wordt geboden om te leren 
van onze ervaringen. Door de tijd heen 
is er een ontwikkeling zichtbaar in het 
bewustzijn van iedere mens en van de 
mensheid als organisme. Toch is het 
bij ieder dezelfde inspiratiebron die 
stuwt tot zoeken naar waarachtig leven. 
Kunstenaars als Mondriaan, Vasarely en 
Scully zijn een voorbeeld van inspiratie 
door de in de kosmos en microkosmos 
werkzame verticale krachtlijnen die, 
zich manifesterend door het verschijn-
sel van de tijd heen, iedere mens vanuit 
dat andere, nieuwe levensveld aanraken. 
Het is aan ons hoe wij op die aanraking 
reageren. Op ieder moment kun je 
gebruikmaken van de keuzevrijheid en 
reageren op die kracht, die ons wil voe-
den en stuwen in de richting van een 
levensveld waar alle zwart, wit en kleur 
samenvloeit tot Licht. 

De serie ‘A dry ocean of stripes’, werk 
uit 1969, dat hij maakte na een verblijf 
in Marrakesh, vormt een voorbeeld 
van door culturele beperking ingege-
ven abstractie. Scully: ‘In de islamiti-
sche wereld mogen geen afbeeldingen 
van levende wezens worden gemaakt. 
Dus je ziet daar overal strepen in het 
straatbeeld, eindeloos veel strepen.’ Als 
toeschouwer van zijn werk ontkom je 
niet aan de strepen, die op het eerste 
gezicht kunnen overkomen als rasters. 
Maar even met de ogen knipperen en er 
lijkt diepte in te zitten. Anders dan bij 
Vasarely, maar toch. Elkaar kruisende 
lijnen, met daarachter weer een ander 
raster, en daarachter weer, daarachter 
weer, een gelaagdheid zoals het leven 
zelf. Op welke laag richt je aandacht 
zich, en op welke lijnen, op de hori-
zontale of de verticale, van boven naar 
beneden, of andersom, of misschien 
allebei? Of op de kruispunten? Je kunt 
het werk ook zien als een netwerk van 
vele wegen op ieders eigen bewustzijns-
niveau. Individuele horizontale wegen, 
met steeds een kruispunt, met de moge-
lijkheid van een keuze: ga je verder op 
de horizontale levenslijn – ben en blijf je 
gericht op het materiële, zintuiglijke, het 
tijdruimtelijke, met alle soms ondraag-
lijke spanningen en gebeurtenissen die 
daarmee verbonden zijn? Of maak je 
de keuze je te richten op de aanraking 
van de verticale krachtlijn, op ieder 
kruispunt dat zich in ons bewustzijn 
aandient; het verticale dat ons voort-
durend beweegt tot zoeken en ons wil 
optrekken tot in het levensveld van de 
onwankelbare ene waarheid? Want er 
bestaat een zeer concrete weg uit het 
tijdruimtelijke naar het abstracte dat 
toch zo concreet is: een levensveld waar 
de tegenstellingen niet bestaan. Abstract 

1 . Pentagram 2018, nummer 3, 

‘De schilder op het kruispunt’ 

2. Van Paaschen, J., Mondriaan 

en Steiner, Wegen naar Nieuwe 

Beelding, Komma 2017, 

ISBN 9 789491 525322

3. Niet te stoppen, kunstenaar 

Sean Scully; https://www.npostart.nl/

close-up/21-03-2020/AT_2131932

Scully: ‘Een vriend van mij 

vroeg me eens of schilderijen 

konden spreken, of dat mogelijk 

was. Ik zei: ‘Ja. Maar met de 

taal van licht. Schilderijen spre-

ken met de taal van licht.’
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ken is; hoe iedereen die waarlijk wil de 
Bevrijding zeker zal bereiken. 

Analyse: Boven op den berg, rijst 
de tempel met haar gouden koepels 
omhoog, de tempel waar de heiligen, 
de reinen, de ingewijden toegang heb-
ben; de tepel waar de inwijding wordt 
‘verleend’. We lezen bij veel mystieke en 
occult-wetenschappelijke auteurs be-
schrijvingen van deze ‘Heilige Ruimte’. 
Er zijn twee voorwaarden op vervulling 
waarvan toegang kan worden verleend. 
De eene voorwaarde kan worden 
omschreven met het begrip ‘Petrus’, de 
andere met het begrip ‘Johannes’. Deze 
twee begrippen strengelen zich in de 

OCCULTE BIJBELSTUDIE 

No. 7. Aquarius Propaganda Comité 
Occult wetenschappelijke 
bijbelstudies, februari 1934

Verschijnt iedere week. Nadruk verbo-
den Prijs 10 cent per nummer
Onderwerp: De Kreupelgeborene 
genezen (Hand. 3 vs. 1-11)
Orthodoxe Visie: een wonderlijke 
genezing, door Petrus verricht naar het 
voorbeeld van de Christus.
Sleutelgedachte Occulte Visie: De 
bedoeling van dit verhaal is, alle strevers 
en zoekers op het Pad te doen verstaan 
wat bij volgehouden streven te berei-

Fragmenten 2 

Een boeket aan impressies, 
gedachten en gedichten 
uit de archieven van het 
moderne Rozenkruis

w	TEKST:	 REDACTIE

w	LAND:	 NEDERLAND

w	BEELD:	 ARCHIEVEN 

		  LECTORIUM 

		  ROSICRUCIANUM

w	RUBRIEK:	LEVEND VERLEDEN

In de rubriek Fragmenten plaatsen we dit keer een behandeling van een 
gedeelte uit het Bijbelboek Handelingen door J. van Rijckenborgh, uit 
1934, een Kampsluiting op de Haere uit 1935 en een brief, ter bemoedi-
ging geschreven in de Tweede Wereldoorlog.
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is nog te zwak. Hij zit aan de poort ge-
naamde de Schoone, namelijk de oost-
poort. De esoterici hebben aan deze 
gegevens voldoende aanwijzigingen. 
De poort genaamd de Schoone is 
tevens de poort der reinheid – immers 
alleen de reine ziel kan het Heilige 
betreden.
De kreupele kan de magische sleutel 
nog niet hanteren. – Hij weet nog niet 
dat hij de twee waarden in het zelf moet 
ontwikkelen.Hij is nog een afhankelijke, 
een negatieve ziel. Hij zit aan de poort 
te vragen om een aalmoes. Doch bij 
volgehouden streven komt er eenmaal 
het moment hij de twee elementen 
onderscheiden kan. 
Hij weet den weg en: ‘Sterk op hem 
ziende’ grijpt de dynamische energie 
gedragen door het goddelijke liefdevuur 
in hemzelf hem aan. Nog een korte 
aarzeling en aanval van de negatieve 
onderstromen – en dan neemt de dyna-
mische energie hem bij de rechterhand. 
De positieve actie wordt bij hem ge-
boren en onmiddellijk werden hem ‘de 
voeten en de enkelen’ vast. De Pisces-
kracht breekt bij hem door, hij wordt 
ingewijd, medevisscher der mensen 
door een betoon van hunkerend verlan-
gen en  positieve krachten.
Pisces is het hemelteken Vissen. In de 
dagen waarin het Handelingenboek 
werd samengesteld stond de wereld 
voor de eeuw van Vissen, de tijd waarin 
zich de nieuwe religieuse waarden 
zouden manifesteren. De werkers voor 
deze nieuwe era werden voor hun taak 
bekwaam gemaakt.
De kreupele aan de poort genaamd de 
Schoone was een van deze geroepen 
dienstknechten. In het Nieuwe Testa-
ment leest men herhaaldelijk over vissen 
en ‘Visschers’. De studenten begrijpen 
dus nu: ‘dat hier nimmer letterlijk wordt 
gedoeld op vissen, doch op de waarden 
en de opdrachten van het zodiakale 
teken Pisces – de Visschen. Een der 
belangrijkste sleutelwoorden van Pisces 
is: Zelfopoffering.

esoterie ineen tot een bepaalde waarde 
die het bezit van de ware mysticus en 
occultist kenmerkt. 
Men duidt dat bezit aan door de 
ontwikkeling van de volstrekte ‘daad’ 
(Petrus) en de ‘zelfopofferende liefde’ 
(Johannes); ‘verwezenlijking’ (Petrus) 
en ‘volstrekte kennis’ (Johannes). Deze 
elementen verbinden zich tot ‘geeste-
lijke wijsheid’. Met deze wijsheid kan 
de tempel worden binnengetreden. De 
tempel is het mystieke kleinood dat 
kan worden veroverd, of de innerlijke 
Christus die kan worden gewekt door 
een hart vol onpersoonlijke liefde en 
stoere, noeste actie. Deze beide krach-
ten voeren steeds tot heiligmaking en 
wel op het ‘gebedsuur’, dit is het 9de 
uur. Het gebed op het 9de uur is het 
derde gebedsuur dat plaats vindt.
Het getal drie is te verbinden met het 
Johannesaanzicht van de volmaking, het 
liefde- en wijsheidsprincipe. 
Het getal negen geeft weer het Petrus-
aanzicht – de dynamische energie welke 
voert tot verwezenlijking.
Voor de tempelpoort is daar dan de 
kreupele, de man met de zwakke voeten 
– de hunkerende ziel – de zich voorbe-
reidende leerling.
Hij kan de tempel niet binnentreden; hij 
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tussen het goddelijke en de mensheid. De 
brug is nog niet gereed. Er zijn nog niet 
voldoende pioniers en daartoe worden alle 
esoterici geroepen: pionier te zijn– mede-
arbeiders aan het bouwen van de gouden 
brug. Dat is geestelijke Vrijmetselarij.
Wellicht voelt ge u gedrongen uw daad 
te voegen bij die van alle werkers aan de 
verspreiding van deze bijbellessen. Laat 
ons van uw daad horen.

Meditatie: De kreupele kwam vol 
vreugde de tempel der volmaking bin-
nen. Men zegt van hem: ‘Al het volk zag 
hem wandelen.’ Als de leer die geweldige 
waarden tot ontwikkeling weet te brengen, 
dan vormt hij een levende brug waarlangs 
anderen tot de zelfde belevenis kunnen 
komen. Alle reine groote geesten zijn bezig 
een gouden brug te slaan over de wijde 
kloof van onwetendheid en zonde, gelegen 

ZELFVERTROUWEN 
Kampsluiting augustus 1935 
door Z.W. Leene 

Zelfvertrouwen is geen zelfinbeelding.
Zelfvertrouwen is geen brutaliteit.
Zelfvertrouwen is geen botte domme 
ontkenning van wat anderen hebben 
gevonden en ervaren.
Zelfvertrouwen wil zeggen zelf erva-
ren, zelf beleven de Waarheid van ons 
diepste zelf. Zelfvertrouwen is gaan in 

vrijheid. Zelfvertrouwen is de ontwikke-
ling van de eigen latente kracht.
Zelfvertrouwen is de verantwoordelijk-
heid op eigen schouders nemen. Dat 
wil zeggen dat is de ontwikkeling van 
een eigen latente kracht.
Zelfvertrouwen is niet onszelf verheven 
wanen boven onze broeders en zusters 
in onze betere volmaking.
Laat ons helpen aan de wereldbouw om 
ook andere stofschepselen te bevrijden 
uit de slavernij der waan. Zelfvertrou-

Z.W. Leene tijdens 

een zomerweek op 

de Haere, 1935
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BEMOEDIGING
De vreugde van het nieuwe weten 
Brief 1940-1945
Wij ontmoeten elkaar in een school 
van de geest. Een school of een huis 
waarin wij allen een rechtmatige plaats 
innemen. De enige voorwaarde voor 
dat recht is dat wij de sleutel in ons hart 
bewaren. Van hieruit gaan de gaven 
van hart en ziel, van karakter, levens-
houding en kracht zich openbaren. 
Vermogens die kunnen worden ingezet 
voor het grote werk van deze school en 
op die basis als handeling naar buiten 
treden. Met behulp van de werking van 
zekere wetten worden deze gaven en 
krachten vrijgemaakt en het is daardoor 
dat de school kan bestaan. Het ‘zelf ’ 
ontwikkelen van deze krachten, uit de 
ter beschikking staande mogelijkheden, 
is ieders eigen opdracht. De vibratie 
toch die van dit Huis van onze Zielen 
uitgaat, wordt door het gezamen-
lijk werken van de leerlingen op peil 
gehouden. En zulk een georganiseerd 
arbeidsvol samenvoegen van gelijkge-
zinden, van gelijk verbondenen door 
een geestelijke wet, trekt de Lichtbroe-
derschap naar zich toe. Door een inzet-
ten van allesomvattende, alle eigenzin 
verliezende liefdekracht van hart, ziel, 
levenshouding en karakter wordt de 
Wijsheid der Mysteriën opgeroepen. 
Deze wordt zo systematisch aangetrok-
ken en aldus wordt het Onvergankelijke 
in het vergankelijke uitgestraald.

wen is niet meer leven in de nevel, waar 
de sluiers der onbewustheid dekken dat 
wat toch aanwezig is. Zelfvertrouwen 
is niet meer leven aan de oevers van de 
droomrivier.
Maar dat is ons Licht op te beuren en 
moed te vatten om dat Licht verder te 
reiken. 
In het zelfvertrouwen moeten we het 
meest oppassen voor eigenwaan.

De Liefdekracht van Christus weer-
kaatst in ons nobel mensenhart – zij 
vertroost.
Dit moet eerst Liefde zijn die sterk is 
door het graf.
Waar Christus getrouw beidt, daar 
wordt immers het heil geboren.
Dit is een Liefde waar gij uzelf in verlie-
zen kunt om uzelf te hervinden.
Dit zal u zelfvertrouwen schenken  – 
om te weten.

Ongetwijfeld zult u momenten kennen 
van een heftige innerlijke bewogenheid. 
Daardoor strijdt nu eens uw hoofd, 
dan weer uw hart om de voorrang. Op 
deze wijze voeden hoofd en hart elkaar 
op een verkeerde wijze. Want wanneer 
de mens van de goddelijke wijsheid is 
afgesloten staat het denkvermogen, of 
de verstandsziel, in duisternis. Als in 
een nacht, tastend moet dan de weg 
worden afgezocht. Het hart, de bron 
van astrale kracht, die verantwoordelijk 
is voor de assimilatie van de scheppen-
de en verwerkelijkende etherkrachten, 
deelt dan in de verduisterende kracht 
van het denkvermogen. Wanneer wij 
dit in ons eigen wezen ervaren worden 
wij geroepen om ons om te wenden, tot 
het nieuwe leven. Tot het geestelijk huis 
waarvan u de sleutel bezit. 
Dan daalt in uw leven die troost schen-
kende, verheffende oorspronkelijke 
wijsheidsradiatie af. Deze harmonie 
tussen hoofd en hart wensen wij u van 
ganser harte toe!
Het is de liefde die God, Geest en Licht 
wordt genoemd. Het is die liefde, die 
nieuwe staat van zijn, die alles veran-
dert. Die liefde, deze adelaarsvlucht van 
de geest, is het einddoel voor allen die 
nu geroepen worden tot het licht. Het 
gaat om niets minder dan een verlos-
sende, bevrijdende mensheidsdaad.
Ga met ons in de vreugde van het 
nieuwe weten. Vier met ons het daden-
feest van de komende nieuwe mens! 
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Waarschuwingsbord tijdens een zomerfestival van Burning Man, 

dat jaarli jks wordt gehouden in Nevada’s Black Rock Desert (VS)
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De mens die 
geen sporen 
achterlaat

Dit is een verhaal van een mens van het pronomen personale,, 
die {hij/zij/het} als eenheid uitdraagt in de wereld; waar {hij/zij/
het wij/jullie/zij} de juiste plaats geven en alle gescheidenheid 
willen opheffen. Het speelt zich af in de voltooid verleden tijd, 
waarin de tegenwoordige en toekomende tijd in eenheid het 
goddelijke weerspiegelen. Het goddelijke gezien door de ogen 
van deze mens, die alle zintuigen op een manier probeert te 
gebruiken ter ere van en ten behoeve van de gehele schepping.
Hoe word je zo’n mens?

Tijdgeest/

w	TEKST:	 GERTY DIJKZEUL

w	LAND:	 NEDERLAND

w	BEELD:	 BURNING MAN

w	RUBRIEK:	TIJDGEEST
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O mogelijkheid die geen sporen achterlaat. 
Een mogelijkheid die niet te achterhalen 
valt. Een mogelijkheid die voortkomt uit 
de diepste keuze van de mens.
Waarvoor kunnen wij dan kiezen en 
waardoor worden wij gekozen? Het is 
het mysterie van het mens-zijn dat geen 
sporen nalaat, dat niet valt te achterha-
len. Maar feit blijft dat het er is.
Wij zijn nu weer aangekomen bij het 
begin, maar mag ik het de tweede 
geboorte noemen? Die tweede geboorte 
draagt ook een sterven in zich. Drama-
tisch, zul je zeggen: waarom geboren 
worden om te sterven? Dit is iets dat 
veel mensen zich afvragen; bij velen 
is er van nature een verzet tegen het 
sterven. Ieder leven wil leven, en het wil 
ook groeien, want deze twee horen bij 

Of beter gezegd: hoe wordt zo’n mens 
geboren? Een antwoord zou kunnen 
zijn: zo’n mens wordt opgericht – maar 
dit zou de lading niet dekken, want 
ieder mens wordt geboren, ook degene 
die geen sporen achterlaat. En dit gebo-
ren worden is zo’n machtig aspect van 
de natuur dat je er stil van wordt. Want 
wie kan de mensen tellen die er in de 
tijd zijn geweest, die er nu zijn en die er 
nog zullen komen? Al die mensen zijn 
geboren en hebben hun sporen nagela-
ten, van vader op zoon, van moeder op 
dochter en allen hebben hun deel gege-
ven en genomen van een wereld die het 
aanzien van het heden spiegelt.
In ieder mens ligt deze hele ontwik-
keling verborgen. Ergo: als je elkaar 
tegenkomt, bedenk dan dat in iedereen 
een hele personale verborgen ligt en 
dat deze mens het verdient om met 
respect behandeld te worden. En dit is 
nog slechts een uiterlijk aanzicht; het 
samengaan van natuur en cultuur. 

De schepping kenmerkt zich door een 
gestadige groei. Zonder groei is er geen 
leven, vandaar dat er bij de geboorte 
een groot stuk leven meegegeven is, 
waarmee de dingen gedaan kunnen 
worden. Zaken die bij de geboorte in 
het zelf verankerd zijn, en het leven 
letterlijk gestalte geven tot het moment 
waarop het niet verder kan. Dan is 
het uitgegroeid en volgt een tijdelijke 
stilstand waarin het mogelijk wordt 
een andere weg in te slaan. Een andere 
weg naast het eigen pad. Want aan de 
geboorte van alle mensen ligt misschien 
nóg een mogelijkheid ten grondslag: een 

Hermes: ‘Laat u dus niet meeslepen door het 

geweld van de stroom, maar laat diegenen 

onder u die in staat zijn de haven des heils te 

bereiken, gebruikmaken van de tegenstroom en 

er binnenlopen. Zoekt hem die u bij de hand zal 

nemen en u zal geleiden naar de poorten van 

de Gnosis, waar het heldere licht straalt waarin 

geen duisternis is; waar niemand dronken is, 

maar allen nuchter zijn en met het hart opzien 

tot hem die gekend wil worden. Maar weet wel: 

zijn stem kan niet vernomen worden en zijn 

naam niet uitgesproken worden, noch kunnen 

stoffelijke ogen hem aanschouwen, alleen de 

geestziel is daartoe in staat. Daarom moet ge 

eerst het kleed dat ge draagt verscheuren; 

het weefsel der onwetendheid, het fundament 

der boosheid, de kluister van het verderf, de 

lichtloze gevangenis.’
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Daarin past een hoop niet. Wat er niet 
in past, sterft. Ons personale, welis-
waar gereduceerd tot een besef dat het 
allemaal niet zoveel uitmaakt, is er nog 
steeds. De grammatica van het perso-
nale is er nog, diep verankerd in wat 
oud is; en zolang dit nog het geval is, 
ben je niet volledig geboren; kun je niet 
volledig leven en groeien in de nieuwe 
aarde.
De oude sporen zijn in ieder van ons 
nog aanwezig. De route is nog troebel. 
En in oude sporen kun je geen nieuwe 
mens worden. Terwijl in een nieuwe 
aarde nieuwe mensen wonen.
Mensen die geen sporen achterlaten; in 
ieder geval niet zoals wij gewend zijn 
en dat is maar goed ook. Dat ze er zijn 
is een ding dat zeker is, want hoe zou 
ik anders dit verhaal kunnen schrijven? 
Zij gieten de woorden in mij, zij voe-
den mijn ziel met hun goede gaven, zij 
schudden liefdevol hun hoofd als ik 
weer uitglijd en troosten mij als ik troost 
nodig heb. Zij geven mij de zekerheid 
van hun bestaan en wachten totdat ik 
klaar ben om met hen verder te gaan, 
zodat ik eens mijn deel aan liefde en het 
juiste mededogen kan uitstralen voor 
anderen en dat zijn… ja, dat zijn straks 
al die mensen die met ons geen sporen 
achterlaten.
Dan wordt {Ik en Jij in het Hij/Zij/Het} 
het {Wij met Jullie en Zij}. Van een 
nieuwe tijd, in een nieuwe aarde. 

elkaar. Maar wat als er geen groei meer 
plaatsvindt? Dan sterft het leven toch 
af? Zoals de natuur is, zo zijn wij ook. 
Tenzij… wij beland zijn bij de diepste 
keuze.
Vanuit het personale hebben wij te 
maken met: {ik-jij-hij/zij/het-wij-jullie-
zij}. Het is een gescheiden geheel waar 
wij tijdens ons leven keuzes in kunnen 
maken. Deze keuzes zijn veelal ‘of’ in 
plaats van ‘en’. Het is ik of jij, wij zijn 
beter dan jullie en zij hebben het wel 
of niet voor het zeggen, en ondertus-
sen groeit er een zekere mate van besef 
dat het eigenlijk allemaal niet zo heel 
veel uitmaakt. Op een gegeven moment 
ontstijgt dit groeien het normale bio-
logische leven; onze namen vallen een 
beetje uiteen. De waarden van {ik-jij-
hij/zij/het-wij-jullie-zij} brokkelen stukje 
bij beetje af en we belanden daar waar 
het leven tijdelijk stilvalt.
Op deze momenten sterven wij een 
stukje, terwijl onze ademhaling gewoon 
doorgaat. Het is stil in ons. Er is ruimte 
in het personale – een ruimte waar 
een nieuwe aarde haar eerste kreetje 
slaakt. We zien het in een fractie van 
een seconde zonder ogen. We horen 
het zonder oren. We voelen het diep 
vanbinnen en we ruiken en proeven de 
pure atmosfeer van iets dat we herken-
nen en een diep verlangen welt in ons 
op. Een verlangen zonder handen of 
voeten, waarvan de diepe tinteling bezit 
van ons neemt – en terstond staat ons 
leven in vuur en vlam. Een ongekende 
energie doorstroomt de aderen en wij 
worden één met een nieuwe aarde, die 
mogelijk de oorspronkelijke was.

Op een gegeven moment ontstijgt dit 
groeien het normale biologische leven; 
onze namen vallen een beetje uiteen



74



75

IIk ben geboren toen ik drieëntwintig 
dagen oud was. In de ononderbroken 
opeenvolging van natuurlijke verschijn-
selen waren complementaire paarcellen, 
door zich te verenigen, een proces van 
vermenigvuldiging door celdeling be-
gonnen, dat leidde tot de vorming van 
een zygote. Tot dan hebben we te ma-
ken met een volkomen normale, waar-
neembare en reproduceerbare toestand. 
En toen, op de drieëntwintigste dag van 
dit proces, deed zich een bovennatuur-
lijk verschijnsel voor. We kunnen het 
bovennatuurlijk noemen omdat het niet 
verklaard kan worden door natuurlijke 
wetten. De kleine hartspier van deze 
zygote begon te kloppen. Boem-boem. 
Ah! Hoe? Waarom? We weten het niet. 
En dat is niet normaal. Maar zo gaat 
het met alle mensen, dus zeggen we: het 
is normaal. 
Maar toch. Plotseling, we weten niet 
waarom of hoe, begint het hart van het 

embryo te kloppen en dit zal enkele 
maanden tot enkele tientallen jaren 
voortgaan. Het is onmogelijk om het 
kloppen van mijn hart te ontkennen, 
het is waarneembaar en meetbaar. Het 
is ook onmogelijk om het verhaal van 
de bovennatuurlijke hartslag te verge-
ten. Beide fenomenen zijn nauw met 
elkaar verbonden. Mijn bestaan bestaat 
uit een reeks van acties en reacties die 
elkaar opvolgen volgens een onont-
koombaar determinisme en ik zou dit 
mijn levenslot kunnen noemen. De 
inslag van een wording die door erva-
ringen tot stand komt. De hartenklop 
spreekt me van iets anders. Hij spreekt 
mij van een intentie. Een beetje zoals 
een wever die een tapijt maakt op zijn 
weefgetouw. Hij verweeft de draden wol 
met een heel precies doel, volgens een 
vooraf bepaald patroon. Als ik alleen 
maar naar het weefgetouw kijk, zie ik 
draden door elkaar lopen, de een na de 

De	fossiele 
	 hartenklop

w	TEKST:	 RAY VAX

w	LAND:	 FRANKRIJK

w	BEELD:	 OLEG ERSHOV

w	RUBRIEK:	GEEST EN ZIEL

Adembenemend beeld van 

de Russische fotograaf Oleg 

Ershov, landschapsfotograaf 

van het jaar 2019
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door de drie guna’s: deugd (sattva), 
passie (rajas) en onwetendheid (tamas). 
Laat het onderscheiden, onvergankelij-
ke wezen de materiële natuur aanraken, 
o gij machtige, en hij wordt geconditi-
oneerd door deze drie guna’s .../... Wat 
onwetendheid betreft, o afstammeling 
van Bhârata, weet dat het de misleiding 
van alle wezens veroorzaakt. Dit guna 
veroorzaakt waanzin, traagheid en 
slaap, die de geïncarneerde ziel kete-
nen.../... Waanzin en dwaasheid, begoo-
cheling ook, komen voort uit onwetend-
heid.’
Ik weet niet waarom ik onwetendheid 
associeer met het idee van een nood-
plan, maar ik denk dat het goed past. Ik 
begrijp waarom mijn leven heel vreemd 
is, dat er iets ontbreekt dat ik me wel 
herinner. Ik weet niet wat het is, maar ik 
weet dat het er is, dit bovennatuurlijke 
kloppen dat in mijn hart resoneert. Voor 
sommigen heeft het leven geen beteke-
nis en verloopt het in een verontrusten-
de monotonie. Voor anderen is het een 
strijd van de wieg tot het graf, kan het 
zelfs in duizend stukjes eindigen met 
een oorverdovende explosie. Er zijn er 
die een vrij aardig pad hebben, zonder 
financiële moeilijkheden, met een mooie 
dosering van bevredigende culturele 
activiteiten. Kortom, een spectrum van 
360 graden, een veelheid van actie-
reactie varianten, zodanig dat men kan 
zeggen dat het leven van ieder mens 
uniek is. Natuurlijk is het leven van een 
tulp of een olifant ook uniek. Elk le-
vend, elk bezield wezen heeft een plaats 
in dit beroemde reddingsplan. Maar ik 
zie er geen echte organisatie in. 
Men wil me doen geloven dat er wetten 
zijn. Van het universum, van de natuur, 
van het leven in de maatschappij. Maar 

ander. Ik zie motieven, en ik denk: dat 
is mooi. Of: dit is normaal. Maar als ik 
naar de wever kijk zie ik hem geconcen-
treerd aan het werk, toegewijd aan zijn 
taak, vastberaden, regelmatig. Hij heeft 
het tapijt al in zichzelf ontworpen. De 
ononderbroken opeenvolging van acties 
en reacties op het weefgetouw is slechts 
het gevolg van zijn intentie. Zou ik ge-
noegen kunnen nemen met een derge-
lijk beeld om mijn bestaan te verklaren? 
Wie is de wever? Ben ik klaar om deze 
wever in mijn leven te aanvaarden? Zal 
het echt iets veranderen? Ik heb mijn 
eigen idee hierover: het plan B.
Een voorbeeld: ik heb enkele vrienden 
uitgenodigd voor een etentje. Ik maak 
een gemengde salade klaar en een 
crumble van zonnige groenten: toma-
ten, aubergines, courgettes, pepers. Ze 
komen over een uur. Lolipop-Lolipop, 
het is Toutoune die me belt. We praten, 
we kletsen. Plots ruikt het raar in de 
keuken en komt er rook uit de oven. 
De crumble! Verkoold. Mijn vrienden 
komen over 15 minuten. Snel, plan B! 
Ik bel Pizza-Pipo. Hij is overboekt tot 
22 uur. Nou, laat maar, ik maak wel wat 
ramen, ik heb nog twee uien en een blik 
maïs. Ik had een plan, het ging volgens 
plan, en mijn aandacht werd afgeleid 
naar een ander onderwerp. Ik heb me 
laten afleiden.
De oorspronkelijke bedoeling is niet 
verloren - bovendien hebben we lekker 
gegeten onder vrienden - maar we be-
vinden ons in een plan B. Ik houd van 
dit idee te weten dat we in een nood-
plan zitten. Dat doet me denken aan 
een citaat over onwetendheid uit het 
veertiende hoofdstuk van de Bhagavad 
Gita:
‘De stoffelijke natuur wordt gevormd 

De hartenklop spreekt me van iets 
anders. Hij spreekt mij van een intentie
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migen hadden te veel gras gegraasd, en 
de T-Rexen werden gek. Ze werden zo 
kwaad dat er een regen van asteroïden 
op ons viel. En wham, we vergeten alles 
en beginnen opnieuw. Het leven trok 
zich terug. En toen kwam het weer. Het 
komt altijd weer. Eerst als een kloppen. 
De fossiele hartenklop. Boem boem, 
boem boem, boem boem. Van Jurassic 
Age tot Disneyland, de fossiele harten-
klop bezielt ons, steeds weer, in de kern 
van ons hart. Aan de basis is het leven 
absoluut, oneindig, eeuwig. Kortom, 
het is perfect. Geen puinhoop. In dit 
register gaat de gouden palm van mijn 
citaten naar Hermes Trismegistus: 
Waar spoedt ge u heen, o mensen, gij 
die beneveld zijt omdat ge u bedron-
ken hebt aan het woord dat álle Gnosis 
mist, het woord der volstrekte onwe-
tendheid dat ge niet verdragen kunt, en 
dat ge nu dan ook eindelijk uitbraakt? 
Houdt op en wordt nuchter: ziet weer 
met de ogen van uw hart!
Want de boosheid der onwetendheid 
overstroomt de ganse aarde, richt de 
ziel, die in het lichaam opgesloten is, te 
gronde en belet haar de havens des heils 
binnen te lopen. 
Zoekt Hem die u bij de hand zal nemen 
en u zal geleiden naar de poorten van 
de Gnosis, waar het heldere Licht 
straalt waarin geen duisternis is; waar 
niemand dronken is, maar allen nuchter 
zijn en met het hart opzien tot Hem die 
gekend wil worden.
(Corpus Hermeticum Boek 3)
Als ik buiten beschouwing laat wat 
ik zie, wat ik hoor, wat ik ruik, wat ik 
proef, wat ik aanraak, wat blijft er dan 
over? De hartenklop. Die roept me. Die 
zegt me: Jij bent Dat. Absoluut, onein-
dig, eeuwig, perfect. Er is geen god, 
geen duivel, geen wet, geen actie-reac-
tie. Ik ben de hartenklop. Ik val in slaap 
en word elke seconde weer wakker. 
Ik verschijn en verdwijn elk moment. 
Boem boem. Ik ben het leven. 

dat geloof ik niet. Ik heb de indruk dat 
dat een manoeuvre is om ons gerust te 
stellen en ons in onwetendheid te hou-
den. Wetten worden niet zo goed ouder. 
Of ze gelden slechts voor een klein deel 
van de werkelijkheid. ‘Waarheid hier 
beneden, fout daar boven...’ Het echte 
leven kan niet zo ongeorganiseerd zijn. 
Het is niet het echte leven dat verant-
woordelijk is voor al deze rommel. Dat 
kan het niet zijn! De troep is gecreëerd 
door mensen, goden en duivels, toen ze 
op aarde aankwamen, lang, lang gele-
den. Lang voor de dinosaurussen. De 
dinosaurussen, trouwens, dat waren wij. 
De mensheid, in historisch kostuum. 
En toen werd het weer verpest. Som-

Leven is weven
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‘Het geheim van het geluk, waar 
iedere ziel naar zoekt, schuilt in 
de kennis van het zelf, zegt Hazrat 
Inayat Khan in het boekje Het doel 
van het leven. Dat is al moeilijk 
genoeg voor volwassenen. Maar 
hoe ga je daarover in gesprek met 
kinderen? Het meesterwerk De 
Profeet van de Libanese dich-
ter, filosoof en kunstenaar Khalil 
Gibran (1883-1931) verscheen in 
1923, honderd jaar geleden, en 
werd een wereldwijde bestseller. 
Het is door Tiny Fisscher speciaal 
voor kinderen hertaald. Het boek 
neemt kinderen serieus en nodigt 
uit om zelf na te denken. En het is 
meer dan dat. 

De wijze Almustafa, die twaalf jaar in 
de stad Orfaleze heeft gewoond, staat 
op het punt om met zijn schip terug 
te keren naar zijn geboorteland. Maar 
voordat hij vertrekt, willen nu, in plaats 
van volwassenen, kinderen die op de 
kade staan nog van alles over het leven 
aan hem vragen: ‘Ik weet nog zo weinig 
over mezelf, over wat ik kan en wil. Ik 
zou zo graag in de toekomst willen 
kijken…’ ‘Wat kun je doen tegen pijn die 
je aan de buitenkant niet ziet?’ ‘Ik zou 
altijd vrolijk willen zijn, maar ik voel me 
ook vaak verdrietig. Wat kan ik daaraan 
doen?’ De vragen laten zien dat het 
erom gaat zelfkennis te verkrijgen, over 
de ontdekking van een buiten- en een 
binnenkantleven en de vraag hoe om te 
gaan met wisselende emoties. 

Bij alle levende wezens is een verlan-
gen naar kennis te bespeuren. Als je 
kijkt naar de bewegingen van vogels 
en dieren in het bos, zie je dat ze niet 
alleen voedsel zoeken, met elkaar spelen 
en zich beschermen tegen een vij-
and. Zij hebben ook belangstelling voor 
geluid, kleur, geur; iedere gewaarwording 
werkt op hen in. Je kunt zien hoe zij op 
natuurlijke wijze ernaar verlangen iets 
te leren kennen. Dit verlangen kun je in 
mensen herkennen als nieuwsgierigheid, 
als weetgierigheid. De geschiedenis laat 
zien hoe de mensheid altijd trachtte de 
natuurlijke en kosmische verschijnse-
len te begrijpen. Hoeveel kennis heeft 
zij inmiddels verkregen van de aarde 
en het heelal! En dagelijks worden wij 
nog steeds op de hoogte gehouden 
van nieuwe kosmische waarnemingen, 
nieuwe technologieën en uitvindingen 
op velerlei gebied. Wij zijn veel van het 
aardeleven te weten gekomen maar wat 
weten wij van geestelijk leven? Van het 
geheim van het leven? Er zijn weten-
schappelijke ontdekkingen, maar zoveel 
verschillende interpretaties en meningen. 
Wat werkelijk waar is, is nog steeds de 
vraag. 

Boeddha schrijft in zijn evangelie dat er 
geen plaats is voor de waarheid in de 
ruimte, hoewel deze zonder einde is. 
Geen plaats voor de waarheid in het 
gevoel, noch in zijn genoegens, noch in 
zijn smarten. Evenmin is er plaats voor 
de waarheid in het verstand. De waarheid 
kan slechts gevonden worden op de 

plaats waar de geest van wijsheid woont 
en deze plaats is de ziel. De ziel verlangt 
ons hart te vertellen wat voor haar waar 
is, tot welk doel zij en wij op aarde zijn. 
Zij weet van het geheim, van ieders 
individueel leven. 
Daarom vroeg Salomo aan God om een 
opmerkzaam hart, om wijsheid en ken-
nis. Daarom antwoordt Hermes Trisme-
gistos, de wijze uit de Egyptisch-Griekse 
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oudheid, op de vraag van zijn ziel, wat hij 
verlangt te kennen: ‘Ik begeer te worden 
onderricht over de wezenlijke dingen, hun 
aard te begrijpen en God te kennen. O, 
hoezeer verlang ik te begrijpen.’ En laat 
Inayat Khan in de Gayan weten: ‘Logisch 
denken leer je van de wisselvallige we-
reld. Wijsheid komt voort uit de essentie 
van het leven. Het hart is Gods poort. 
Wie aanklopt, vindt gehoor.’ 

We leven niet in een gemakkelijke tijd. 
Het is niet zo eenvoudig te luisteren naar 
het hart wanneer dagelijks veel van je 
aandacht gevraagd wordt voor het uiter-
lijke leven en grote digitale vernieuwingen 
onzekere gevolgen en een zekere ver-
vreemding met zich meebrengen. Velen 
hebben het gevoel grip op de werkelijk-
heid te verliezen. Het zijn onrustige tijden. 
Ik herhaal de woorden van Hazrat Inayat 

Khan: ‘Het geheim van het geluk, waar 
iedere ziel naar zoekt, schuilt in de ken-
nis van het zelf.’ Een gesprek van hart tot 
hart, van ziel tot ziel kan behulpzaam zijn.  

w	TEKST:	 REDACTIE

w	LAND:	 NEDERLAND

w	RUBRIEK:	BOEKEN

Werken met liefde is als een stof die 

wij weven met draden getrokken uit het 

eigen hart. 

Almustafa
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Kahlil Gibran raakt aan de ziel in De 
profeet met zijn gesluierde taal en voert 
je als lezer mee naar een grotere, 
diepere werkelijkheid dan de alledaagse. 
Tiny Fisscher poogt in haar hertaling voor 
kinderen hetzelfde te doen. Zij beweegt 
het gesprek voorzichtig, meedenkend in 
de richting van de zielewijsheid van het 
kind. Het gaat niet om meer kennis in het 
hoofd, maar om herkenning te bieden en 
de werkzaamheid van de ziel te beves-
tigen. Wanneer bijvoorbeeld een jongen, 
wat benauwd, vraagt: ‘Kan iemand goed 
zijn en tegelijkertijd soms ook slecht?’, 
antwoordt Almustafa bevestigend. ‘Ja, 
hoor dat kan. Dat werkt bij kinderen het-
zelfde als bij volwassenen. Ieder mens 
heeft goede en slechte kanten, maar dat 
is niet het grootste probleem. (. . .) Dat 
is het oordeel dat mensen over elkaar 
hebben.’ Almustafa neemt de meeuw 
als voorbeeld. De meeuw, die lang niet 
zo zachtmoedig is als de pelikaan. Is de 
meeuw dan slecht? Neem slechts waar, 
lijkt hij de kinderen te willen zeggen, het 
is wat het is, heb geen oordeel. ‘Een 
hert is een stuk sneller dan een schild-
pad, maar daarmee is de schildpad niet 
minder.’ Niet oordelen is een kwaliteit van 
de ziel. Deze beelden helpen om deze 

waarde van de ziel ook werkelijk in het 
leven te kunnen tillen. En zij tonen aan 
dat alles, hoe verschillend ook, zijn eigen-
heid mag hebben. En met een knipoog 
naar de jongen: ‘Als je tussen het stout 
zijn door maar niet vergeet om ook het 
goede in jezelf te ontdekken.’ 
En bij een vraag over geloof en naar de 
kerk gaan, stelt Almustafa een wedervraag 
of je de hele dag in een kerk, moskee, 
synagoge of tempel zit? Kinderen zien het 
voor zich, nee, natuurlijk niet. Er ontspint 
zich een gesprek dat God niet alleen in 
gebedshuizen te vinden is. ‘Zou het niet 
handig zijn als je ook jouw dagelijkse le-
ven als tempel of kerk ziet?’ En het mondt 
uit in de gedachte dat het goddelijke in 
alles en iedereen zit. ‘Ook in de mensen, 
dus ook in jou. In elke cel van je lichaam 
en in elk splintertje van je geest.’

Soms heeft Tiny Fisscher een beeld toe-
gevoegd om een en ander te verduide-
lijken. Zij ontleende deze beelden aan de 
Masnavi, het beroemde gedicht van de 
Perzische filosoof Rumi. In het hoofdstuk 
‘Pijn’ vergelijkt zij gevoelens bijvoorbeeld 
met gasten in een herberg, die komen 
en gaan. Prachtig is ook het beeld van 
de zee met haar schuimkoppen in de 
afscheidsrede van Almustafa.  Dit beeld 
gebruikt zij om kinderen aan te sporen 
niet slechts naar hun zwakte te kijken. 
‘De zee bestaat niet alleen uit golven 
en schuimkoppen, maar ook uit de stille 
diepten daaronder. Bij mensen is dat 
net zo: aan de oppervlakten zijn onze 
zwaktes zichtbaar, maar ín ons zit een 

diepe kracht, die aan de buitenkant niet 
één, twee drie, zichtbaar is.’
Een echt gesprek is geen eenrichtings-
verkeer maar altijd wederkerig. Een echt 
gesprek is een wonderlijk iets, een in 
vertrouwen overvloeien in elkaar. Het 
schept een band, geeft duidelijkheid, 
helderheid en inzicht in jezelf, in iets wat 
je bezighoudt. Het kan troostrijk zijn en 
voorbij de woorden, vol van een niet te 
benoemen betekenis. Kinderen verrassen 
en vertederen. Kinderen zijn ‘godgeleerd’, 
schreef de Tsjechische filosoof, peda-
goog en theosoof Jan Amos Comenius 
al in de zeventiende eeuw. Hun ziel is 
nog niet omlaag getrokken in de zwaarte 
van het lichaam. Zij spreken de lichtheid 
van de ziel in ons, ouderen aan. Leef-
tijd maakt in wezen niets uit. Zit in het 
kind al niet de grijsaard verborgen? Zit 
in de grijsaard niet nog altijd het kind? 
Een mens die weet én geest én stof te 
zijn, én kind én volwassene en al deze 
aspecten met elkaar in harmonie beleeft, 
vindt levensgeluk. De samenspraak 
tussen kind en Almustafa in De profeet, 
verteld voor kinderen, schenkt daartoe in 
ieder hoofdstuk een vleugje wijsheid, die 
verrijkt. 

Ouders praten vaak over ‘mijn kinderen’, 

maar kinderen zijn niet van hen, die zijn 

van zichzelf. Jullie komen wel úit je ou-

ders, maar jullie zijn niet hun bezit.

KAN IEMAND 
GOED ZIJN EN 
TEGELIJKERTIJD 

SLECHT




